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Zondag  
1 maart 

9.30 uur in De Bron 

 

9.30 in De Bron 
Zaal 2 Dovendienst 

        

Voorganger Ds. Jan Hulzebosch Ds. Berit Bootsma 

Ambtsdragers Marlou Gebel, 
Martin Wijnans 

Uit Goede Bron en 
Open Poort (Boskoop)  

Organist Jaap van der Sar  

Lector Martin Wijnans Doventolk  
Lydia Vonk 

Collecte 1e Stichting Geldzorg         1e Int. dovenpastoraat 
2e Pastoraat                         2e Dovenschool Uganda 
3e Energiekosten  

 
Kerkdienst(en) volgende week zondag 8 maart 2026: 
De Bron 9.30 uur,  ds. Paul van Dijk met viering H.A. 
Driehoorne 19.00 uur, ds. Pieter Hoekstra met viering H.A.  
 
Onze kerkdiensten in De Bron zijn te volgen via de link: 
https://www.youtube.com/@studio_de_goede_bron 

of op de website: https://goede-bron.protestantsekerk.net/ 

  

https://www.youtube.com/@studio_de_goede_bron
https://goede-bron.protestantsekerk.net/
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DE KERKDIENST(EN) 

 
Zondag 1 maart, 9.30 uur in de Bron: “ In glans verschenen” 
Het is de 2e zondag van de Veertigdagentijd op weg naar Pasen.  
We lezen verder uit Matteüs, nu uit hoofdstuk 17:1-9. Na de 
verzoeking in de woestijn even een ander geluid: alleen al de melodie 
van Lied 543 (Gij zijt in glans verschenen) kan iets bij ons 
aanwakkeren van de blijdschap, die Pasen teweeg brengt. Het is nog 
niet meteen Pasen, maar we zijn wel op weg om het opnieuw te 
vieren, als een stimulans en een oppepper tegen heel wat 
krantennieuws in…Trouwens, waar doet dit verhaal op de berg ons 
aan denken? Wat doet het ons en wat wil het met ons? En: wat gaat 
u ermee doen? De kleur van de zondagen is momenteel paars: we 
zijn vol van verwachting! U ook? 
ds. Jan Hulzebosch 
 
Zondag 1 maart om 9.30 uur in de Bron (zaal 2): ds. Berit Bootsma  
Deze zondag is er ook weer een kerkdienst met de dove broeders en 
zusters uit onze regio.  
In deze dovendienst gaan we de 2e zondag van de Veertigdagentijd 
aan de slag met geduld. De voorbereidingstijd op Pasen is ook een 
tijd van leren wachten. Actief uitzien naar andere tijden die gaan 
komen. 
We lezen daarbij het visioen over de woestijn die weer zal gaan 
bloeien, Jesaja 35. Soms wordt van God echter ook geduld gevraagd 
met ons mensen, Lucas 13: 6 t/m 9. 
Dus misschien is geduld belangrijker in het geloof dan we soms 
denken of verwachten. Iedereen is welkom in de dienst, ook als je 
horend bent! Na de dienst is er weer gelegenheid om elkaar te 
ontmoeten onder genot van koffie en thee. 
ds. Berit Bootsma  
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Symbolische schikking in de Veertigdagentijd 
Het leven bestaat uit hoogte- en dieptepunten; uit bergen en dalen. 
Op een berg heb je vaak een groots uitzicht. Jezus gaat met zijn leer-
lingen: Petrus, Jakobus en Johannes een hoge berg op en zij ontmoe-
ten daar de profeten Mozes en Elia. Samen gaan ze met elkaar in ge-
sprek. Staan ze open voor de weg van de Geest en de weg die 
Jezus moet gaan. 
In de schikking zien we de grote vaas gevuld met water, bloemen en 
wilgentakken. Bloemen staan symbool voor zuiverheid en onschuld. 
Een wilgentak, in de grond gestoken, kan in korte tijd uitgroeien tot 
een boom. In een andere vaas zien we zand, maar ook witte stenen 
als een verwijzing naar de berg, in de kleine vaas. 
In Nederland hebben we geen hoge 
bergen, maar we kunnen het af en 
toe wel “hogerop” zoeken. Op een 
stille plek God vragen ons leven te lei-
den en open te staan voor de weg 
van de Geest. En zo mogen kiezen 
voor het leven! Op weg naar PASEN! 
Til Koen en Lia Hulshof        

schikking van vorige week zondag 

             
Het Kruisproject in de Veertigdagentijd 
Zoals al jaren een traditie is, wordt ook dit jaar het kruis neergezet 
vóór in de kerk. De zes zondagen voor Pasen is er dan gelegenheid 
voor gemeenteleden om een kaars aan te steken bij het kruis. 
Voorafgaand aan de dienst krijg u, als u dat wilt, een kaars 
aangereikt. De voorganger zal u uitnodigen om voor het kyriegebed 
en onder het zingen van een lied de kaars aan te steken en neer te 
zetten. In het verloop van de weken zal er telkens iets meer groen 
zichtbaar worden waarna er op het paasfeest een kruis vol met 
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bloemen zal komen te staan ten teken van hoop en dat de dood het 
laatste woord niét heeft!  
Vanaf zondag 22 februari zal een van ons bij de entree staan om de 
kaarsjes uit de delen. We nodigen u daar graag voor uit. 
Bart Vaane en Hans van der Panne 

 
PASTORAAT 

 
Een aantal berichten uit deze rubriek zijn om privacyredenen niet 
opgenomen in de Zondagsbrief op de website.  
 
Lucas Vlaardingerbroek  *02-09-1953   †08-12-2025  
Op 8 december is overleden Lucas (Luc) Vlaardingerbroek, 

echtgenoot van Carla. Hij was geboren in Den Haag in 
een kruideniersfamilie. Luc, onze oud-koster, is 72 jaar 
geworden. Zijn begrafenis was op vrijdag 12 december 
in kleine kring, maar onder grote belangstelling, vanuit 

de Oudshoornse Kerk. Wij danken voor Lucs leven dat intussen zwaar 
op zijn schouders ging rusten en tenslotte ondragelijk bleek. We 
denken terug aan Luc als een blijmoedige gelovige die, waar hij kon, 
zijn handen uit de mouwen stak. En velen kennen Luc als de manager 
van Albert Heijn en weten van zijn moedige rol bij de bescherming 
van de personeelsleden tijdens het schietincident.  
We wensen Carla, haar kinderen en kleinkinderen alle kracht toe en 
Gods nabijheid.  
Paul van Dijk 
 
Marie Auguste  Geuze-Krommenhoek  *04-06-1933  †31-12-2025  
Op 31 december is overleden Marie Auguste Geuze-Krommenhoek. 

Zij werd 92 jaar. Ria werd geboren in Amersfoort als derde 
kind in een gezin met negen kinderen. Zij trouwde in 1953 
met Rinus en samen kregen zij drie kinderen. Ria was een 
gelovig mens. In de plaats waar zij woonde heeft zij altijd 
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iets voor de kerk gedaan op diverse manieren en het kernwoord in 
haar leven was liefde. De aandacht die zij gaf aan anderen was op-
recht. Het is niet voor niets dat we in de dankdienst voor haar leven 
een gedeelte lazen uit 1 Korintiërs 13 waar het gaat over de liefde  
Het eerste couplet van het lied:  “De Heer heeft mij gezien ……” stond 
centraal in de liturgie van de herdenkingsdienst. Het lied was Ria 
dierbaar. Op 9 januari hebben we afscheid van haar genomen in de 
Bron. Aansluitend volgde de begrafenis op de Oosterbegraafplaats.  
We wensen haar kinderen,  kleinkinderen en  achterkleinkinderen 
veel sterkte toe en Gods nabijheid.  
Paul van Dijk 

OMZIEN NAAR ELKAAR 
 
De bloemen van afgelopen zondag werden met 
een hartelijke groet ter bemoediging bezorgd bij  
dhr. Nico Kruiswijk  
 
Bedankje 
Met een groet en de bemoediging mocht ik zondag 22 februari de 
bloemen ontvangen. Dank daarvoor en dank voor alle groeten, van 
de diversen gemeenteleden, die de brengers van de bloemen over-
brachten. 
Hartelijke groet van Nico Kruijswijk 
 

ACTIVITEITEN 
 
27 februari – Ontmoetingsochtend Koffie-met-naald-en-draad 
9.30-11.15 uur - gebouw De Bron, (zaal De Rotonde) 
Onder het genot van een kopje koffie (of thee) bezig zijn met naald 
en draad en ondertussen een gezellig praatje, inspiratie en ideeën. 
Neem je eigen werkje mee.  
Deelname is gratis, we vragen alleen een bijdrage voor koffie/thee. 
Jong en oud, man en vrouw, iedereen is welkom. Kom gezellig langs. 
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Gezocht: voorlezer uit de Bijbel 
In Urban Villa is een man van ongeveer 35 jaar met een lichte 
verstandelijke beperking. Hij zou graag - bijvoorbeeld eens per 
maand een half uurtje -  voorgelezen worden uit de Bijbel. Vindt u dit 
een mooie activiteit?  
Neem dan svp binnen twee weken dus uiterlijk 11 maart, contact op 
met mij, Jelle Jan de Schipper via jellejandeschipper@gmail.com, 
0172-415195 of spreek me aan in de kerk. Dan vertel ik u meer zodat 
u kunt nagaan of dat inderdaad bij u past. 
In gesprek met Annemariek van der Woude over zingeving en 
levenseinde: De Bron op 3 maart om 19.30 uur 

Is een mensenleven heilig? Ja, natuurlijk. Alle leven is 
heilig. Dat besef neemt niet weg dat de Nederlandse 
euthanasiepraktijk vandaag de dag laat zien dat er soms 
gegronde redenen zijn om een leven met hulp van een 
arts te beëindigen. Wat betekent ‘heiligheid’ dan nog in 
dat verband? Op deze avond wordt u geïnformeerd 
over de laatste stand van zaken in het euthanasiedebat. 

Daarnaast wordt aan de hand van wat de Bijbel zegt over heiligheid 
een nieuw licht geworpen op vragen rond het levenseinde. Er zal 
volop gelegenheid zijn om over dit gevoelige onderwerp met elkaar 
van gedachten te wisselen. Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs 
gesteld!   
Annemarieke van der Woude is bijbelwetenschapper. Zij werkte tien 
jaar als geestelijk verzorger in een verpleeghuis. Sinds 2015 is zij 
predikant van de Remonstrantse Gemeente in Oosterbeek. Zij 
publiceert regelmatig over vragen rond het levenseinde in landelijke 
dagbladen. De lezing wordt georganiseerd door de commissie 
Bezinning & Verdieping van de gezamenlijke kerken in Alphen Noord.                                                             
Karin de Schipper 
 

mailto:jellejandeschipper@gmail.com
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Inleveren van koopwaar 
 
Zaterdag 7 maart:  09.00 - 13.00 uur 
Woensdag 11 maart:  13.00 - 17.00 uur 
Vrijdag 13 maart: 10.00 - 17.00 uur 
Zaterdag 14 maart:  09.00 – 13.00 uur 

Adres: Raadhuisstraat 129b (2406 AB) tegenover de ingang van Park 
Rijnstroom, bij het gele Braderie-bord.  
 
Eenvoudige maaltijden met een spreker in de Veertigdagentijd 

In de Vastentijd /Veertigdagentijd, waarin we 
samen toeleven naar Pasen, organiseert de 
Activiteitencommissie Goede Bron en 
Parochiekern Heilige Geest drie maal een 
eenvoudige maaltijd met een spreker over 

sociale activiteiten in onze eigen omgeving rond het thema: 
 “Kijk! door Jezus ogen”. 
De volgende maaltijd is op 11 maart: met als spreker van het Leger 
des Heils, Jaap van Staalduine.  
Het Leger des Heils is een christelijke beweging. Bij alles wat we doen 
worden we geïnspireerd door de Bijbel. In het bijzonder de woorden 
en daden van Jezus. Wij zijn één van de grootste professionele hulp- 
en zorgverleners van Nederland. Wij gaan door waar anderen 
stoppen om iedereen op een passende manier te helpen. 
De derde maaltijd is op 25 maart: m.m.v. spreker Buurthuis Aquarijn. 
U (maar ook een vriend of vriendin) bent van harte welkom vanaf 
17.45 uur in zaal 4-5 in de Bron waar we de maaltijd starten om  
18.00 uur, de afsluiting is om 19.15 uur. 
Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd voor onkosten en de 
doelen van de sprekers. 
Aanmelden t/m maandag voorafgaand via Rita Verheul tel: 444917 
of via E-mail: activiteitengoedebron@gmail.com 

mailto:activiteitengoedebron@gmail.com
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Namens de activiteitencommissie, 
Rita Verheul  
 

Stamppottenbuffet World Servants                                                       
Wij hebben weer een nieuwe actie om geld op te 
halen voor onze projecten vanuit World Servants. 
Het is een heerlijk stamppottenbuffet!!!  

Op 14 maart in zalencentrum de Bron, te Alphen 
a/d Rijn, zullen wij een smakelijk avondmaal voor u 

bereiden. Inloop is vanaf 17.30 uur en de aanvang van het diner is 
vanaf ca. 18.00 uur. Eerst zal er een groentesoepje worden geser-
veerd. Als hoofdgerecht is er boerenkool, hutspot of spruitjesstamp-
pot. De stamppotten zijn zonder gluten, lactose en noten. Als dessert 
is er vla en een kopje koffie of thee als afsluiter. Wat dit alles kost, is 
aan uzelf; zo kan iedereen met elk budget meedoen. Mocht u liever 
het eten afhalen, is dat ook een optie. Krijgt u ook al zin in stamppot? 
Aanmelden via onze website www.worldservantsalphen.nl/acties 
Daar kunt u overigens ook meer informatie vinden over onze actie-
groep en over de andere acties. Voor vragen kunt u ons ook bereiken 
via e-mail: actiegroepws.alphenaandenrijn@gmail.com  
Niels Harteveld 

 

Stichting Roemenië Hunedoara 

 
Overzicht hulp Stichting aan Hunedoara in 2025: De St. Roemenië 
Hunedoara onderhoudt al bijna 35 jaar een nauwe band met de 
Reformatuskerk in Hunedoara. In het kader van het adoptieproject 
verleent de Stichting steun aan armlastige oudere leden van deze 
kerk met geen of heel weinig pensioen. Hulp wordt verleend in de 
vorm van extra levensmiddelenpakketten met Pasen, in de zomer, 

http://www.worldservantsalphen.nl/acties
mailto:actiegroepws.alphenaandenrijn@gmail.com
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met Kerst en een bedrag in contanten met deels een 
tegemoetkoming in de energiekosten. Met deze diaconale hulp was 
in het afgelopen jaar een bedrag van € 7.248,=  gemoeid.  
Ook heeft de Stichting vorig jaar nog één keer een klein streek-
ziekenhuis in de buurt van Hunedoara geholpen met € 2.000,=  
Van dit bedrag heeft het ziekenhuis twee nieuwe wasmachines en 
een koelkast kunnen aanschaffen.  
Tenslotte ondersteunt de Stichting al vele jaren een school in 
Hunedoara voor kinderen met een  geestelijke en/of lichamelijke 
beperking. Steun wordt geboden bij uitgaven welke niet of maar 
deels door de Roemeense overheid worden vergoed. In het 

afgelopen jaar heeft 
de school in totaal  
€ 3.000,= gekregen, 
voor welk bedrag voor 
de kinderen 
cadeautjes met kerst 
zijn gekocht en in de 
zomer een 
schoolkamp (zie foto) 
is betaald.  

Nieuw tweedehands minibusje voor school:  
In 2025 heeft de Stichting een speciale actie gevoerd voor de 
aanschaf van een nieuw tweedehands minibusje voor het vervoer 
van leerlingen naar de school. Omdat de Roemeense overheid hier 
geen geld voor geeft, heeft de school een beroep op onze Stichting 
gedaan. Dankzij soms zeer aanzienlijke giften van plaatselijke kerken 
en particulieren en een kleine bijdrage uit de reserves van de 
Stichting is inmiddels het streefbedrag van € 20.000,= bereikt en is de 
aanschaf van een tweedehands minibusje op korte termijn mogelijk 
geworden.  
Voor de reguliere inkomsten is de Stichting afhankelijk van een groep 
vaste donateurs, kerkelijke collecten en particuliere giften. In het 
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afgelopen jaar was de opbrengst € 8.837,25. Ook de verkoop van 
broden met Pasen en Kerst, en van jam en honing etc. op de jaar- en 
boekenmarkt, leverde een bedrag van in totaal € 3.031,10 op.  
Dankzij deze inkomsten is de Stichting Roemenië Hunedoara ook in 
het afgelopen jaar in staat geweest om de verschillende doelen te 
ondersteunen. 
Namens het bestuur, Albert Pastink (penningmeester) 
 

KERKELIJK BUREAU 
 

Kerkelijk Bureau:  
Wegens het opnemen van verlofuren is het Kerkelijk Bureau gesloten 
van maandag 2 maart t/m donderdag 5 maart. Voor dringende zaken 
m.b.t. betalingen kunt u rechtstreeks contact opnemen met het Col-
lege van Kerkrentmeesters via e-mail: 
penningmeestercvk@goedebron.nl). 
Met vriendelijke groeten, 
Gerri Sepers, secr. medewerkster kerkelijk bureau 
Prot. Gem. Alphen aan den Rijn-Oudshoorn/Ridderveld 

 
KERKENRAAD 

 
De kerkenraadsvergadering van februari vindt plaats op woensdag 25 
februari. Naast alle vaste agendapunten komen in deze vergadering 
aan de orde: 

- jaarverslag van de vertrouwenspersonen 
- programma voor onze kerkenraadsdag  die gehouden wordt 

op zaterdag 7 maart in de Oudshoornse Kerk. 
- de verschillende kerkdiensten in de Paasweek  
- voorbereiden programma Startzondag op 6 september 

Volgende week informeren we u over de resultaten van deze 
vergadering.  
Wim Debets en Marlou Gebel 

mailto:penningmeestercvk@goedebron.nl
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UIT ANDERE BRONNEN 
 

 
 Op de website van parochie Heilige Thomas lazen we:  

Pastor Lâm vertrekt: Het parochiebestuur deelt aan de 
parochianen van de Heilige Thomasparochie mee dat onze 
pastoraal werker Lâm Thê Nguyên heeft laten weten dat 
hij de parochie gaat verlaten. Hij heeft besloten om zijn 
pastorale werk op een ander terrein voort te willen 
zetten, namelijk als aalmoezenier bij de Dienst Geestelijke 
Verzorging van Defensie, bij de strijdkrachten dus. Dat 

betekent dat hij per 1 april 2026 bij ons uit dienst zal gaan. De laatste 
twee weken van maart zal hij zijn openstaande verlof opnemen. 
 

In het laatstverschenen nummer (nr. 4, 21-02-
2026) van KRRG is alle actuele informatie van de 

tien aangesloten PKN kerken in Alphen a/d Rijn e.o. te lezen.  
De vaste rubriek “Schriftwerk” is deze keer geschreven door ds. Paul 
van Dijk onder de titel “De woestijn” (Matteus 4:1) . Verder kondigt 
ds. Leo van Rikxoort (Adventskerk) aan dat hij het beroep vanuit de 
gemeente in Puttershoek heeft aangenomen en dus zal vertrekken 
uit Alphen aan den Rijn. In het hoofdartikel “Van wie is het sociale 
domein?” licht Koos van Arkel het begrip “sociaal domein” nader toe. 
Het gaat feitelijk om meedoen in de samenleving waarbij overheid en 
maatschappelijke organisaties moeten zorgen voor de regelingen en 
voorzieningen. In het artikel wordt ook de vraag opgeworpen of 
iedereen voldoende wordt bereikt? De auteur zet hier zijn 
vraagtekens bij en benadrukt de rol die alle burgers in het signaleren 
kunnen spelen. Tenslotte nog de column die deze keer is geschreven 
door pastor Wilna Wierenga:“Tegen de wind in zingen”. Dit alles van 
harte aanbevolen! 
Wilt u dit nummer van KRRG ontvangen? Geef ons een seintje en het 
komt in de bus.  
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Religieuze kunst ANDERS, lezing Feike de Vries, 12 maart 20.00 uur 
Een nieuwe blik op verhalen uit de Bijbel door de Woubrugse 
kunstenaar Feike de Vries. Wees welkom en wees nieuwsgierig! 
Donderdagavond 12 maart, aanvang 20.00 uur 
Locatie: de Verbinding, dr. A. Kuyperweg 1, 2481 LC Woubrugge 
Toegang: € 7,00 
Graag vooraf aanmelden via dorpsleerhuiswoubrugge@gmail.com 
 
 

  

mailto:dorpsleerhuiswoubrugge@gmail.com
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COLLECTES KERKDIENSTEN 
 

-  In de collectezakjes, na de kerkdienst bij de uitgang. 
 
– Collectebonnen kunt u in de collectezak doen of 
   inleveren bij het Kerkelijk Bureau. 
   Let op: De bonnen zijn te bestellen via: 
   Bankrekeningnummer: NL 60 INGB 000 0127 174  

t.n.v. CvK Prot. Gem. Alphen a/d Rijn-
Oudshoorn/Ridderveld met als  toevoeging: Algemeen.  

   Vermeld daarbij uw naam, adres en de soort bonnen. 
 
– Collectegeld kunt u overmaken op het hierboven 
   vermelde bankrekeningnummer: Vermeld daarbij om 
   welke zondag het gaat. 
 
– Kerk-app: U kunt collectegeld ook geven via de 
kerkapp. 
 
– QR-code: Scan de code met uw smartphone. 
 
Onze kerkelijke gemeente en de diaconie hebben de ANBI-status;  uw 
giften kunt u in aftrek brengen bij uw aangifte inkomstenbelasting. 
Het fiscale registratienummer (RSIN) van onze kerkelijke gemeente 
(Kerkbalans, alle andere collecten en bijdragen) is: 804349009  
en dat van de Diaconie en ZWO: 824133535. 
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Dag Datum Activiteit Locatie Tijden 

vr. 27 feb Koffie Naald Draad De Bron -Rotonde 9.30-11.15 

di. 3 mrt. 
Avond over 
Zingeving en 
levenseinde 

De Bron 19.30 uur 

vr. 6 mrt. Kaarten maken De Bron- Rotonde 10.00-12.00 

za. 7 mrt. 
Inzameling 

Braderie 
Raadhuisstr 129b   9.00-13.00 

wo. 11 mrt. 
Inzameling 

Braderie 
Raadhuisstr 129b 13.00-17.00 

wo. 11 mrt 
Eenvoudig 

soepmaaltijd 
De Bron 18.00-19.15  

vr. 13 mrt. 
Inzameling 

Braderie 
Raadhuisstr 129b 10.00-17.00 

za. 14 mrt. 
Inzameling 

Braderie 
Raadhuisstr 129b   9.00-13.00 

za. 14 mrt. 
Stamppotbuffet 
World Servants 

De Bron 
18.00 uur 
(Inloop 17.30) 

di. 17 mrt. Koffieochtend Millennium 10.00 uur 

do. 19 mrt. Lucaskring De Bron  20.00 uur 

za. 21 mrt. Braderie De Bron  9.30-15.00  

wo. 25 mrt 
Eenvoudig 

soepmaaltijd 
De Bron 18.00-19.15  
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ALGEMENE INFORMATIE WIJKGEMEENTE GOEDE BRON 
 

Contactgegevens pastores: 
- ds. Paul van Dijk, 430586,  paulvandijk@goedebron.nl  (m.u.v. 
vrijdag)  
- ds. Pieter Hoekstra, 06-83459081,  pieter.hoekstra@goedebron.nl  
- ds. Anne Post, 06-24780677,  anne@dspost.nl  
- Kerkelijk werker pastoraat: Anita Prinsen 06-82048145  

anitaprinsen@goedebron.nl  
Voorbeden:  deze kunt u doorgeven aan ds. Paul van Dijk 
Online: De kerkdiensten in de Bron zijn te volgen via Studio DeBron  
Contactgegevens kerkenraad:  
- Wim Debets (vz.)  wimdebets@gmail.com  06-31243338 
- Marlou Gebel (scriba)  scriba@goedebron.nl  0172-416321 
Vertrouwenspersonen:  
meldpuntvertrouwenspersoon@goedebron.nl  of neem rechtstreeks 
contact op met Carla Auer of Jelle Jan de Schipper (contactgegevens 
in de kerk app) 
Website wijkgemeente Goede Bron:  www.goedebron.nl  
Berichten voor de website mailen naar:  webnieuws@goedebron.nl  
Kerkgebouwen: De Bron, Troubadourweg 2 
                              Driehoorne, Uranusstraat 34 
Kerkelijk Bureau: Troubadourweg 2, 2402 EP, Alphen aan den Rijn. 
De Bron, kamer 3, tel. 0172-475789 of 06-83590330 
e-mail:  h.oudshoorn-ridderveld@planet.nl  
Openingstijden: maandag en woensdag alleen op afspraak, dinsdag 
van 10.00 uur-12.00 uur, donderdag van 9.30-12.00 uur. Mailen kan 
natuurlijk altijd. (zie ook mededeling op pag. 10)  
Kopij voor de Zondagsbrief ontvangen we graag uiterlijk op 
woensdag vóór 17:00 uur op het mailadres:  
zondagsbriefgoedebron@gmail.com  Teksten bij voorkeur max. 230 
woorden; bij evt. gebrek aan ruimte behoudt de redactie zich het 
recht voor om aangeleverde kopij in te korten.  
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