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Zondag 11 januari 9.30 uur in De Bron 19.00 uur in Driehoorne 
           
                               

Voorganger Ds. Paul van Dijk Ds. Paul van Dijk 

Ambtsdragers Monique Bergsma 
Monica Grootes 

Gerda Siereveld 

Organist Jaap van der Sar Mees Biesma 

Lector Janny Klingenberg  

Collecte 1e   Kerk in Actie 
2e   Noodhulp Oekraïne 

 
Kerkdiensten volgende week zondag 18 januari 2026: 
De Bron 10.00 uur;  voorgangers: ds. Paul van Dijk en  
pastor Ruud Visser, oecumenische viering met Heilig Avondmaal. 
 
Onze kerkdiensten in De Bron zijn te volgen via de link: 
https://www.youtube.com/@studio_de_goede_bron 

of op de website: https://goede-bron.protestantsekerk.net/ 

  

https://www.youtube.com/@studio_de_goede_bron
https://goede-bron.protestantsekerk.net/
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DE KERKDIENST(EN) 
 
Zondag 11 januari om 9.30 uur in de Bron 
Dit is de eerste zondag na Epifanie. We lezen het bekende gedeelte 
uit Matteüs 3 over de doop van Jezus in de Jordaan. Wederom een 
moment van openbaring van de Messias. Hij wil ook gedoopt wor-
den. Blijkbaar vindt Johannes dat ongewoon. Hoe komt dat? Ook le-
zen we Jesaja 42:1-7. Dat lezende is het niet vreemd dat we associa-
ties krijgen dat Jezus die betreffende dienaar zou kunnen zijn. 
Matteüs verbindt zijn evangelie vaak met het Eerste Testament.  
Maar wat is een dienaar? Allemaal vragen om over na te denken. 
U bent van harte welkom in deze dienst. 
Paul van Dijk 
 
Zondag 11 januari dienst in Driehoorne om 19.00 uur 
Hoe is het om gedoopt te worden? Het gebeurt Jezus. Hij wil het ook, 
maar Johannes is eigenlijk huiverig om de Heer te dopen. Waarom 
dan toch is de vraag die Matteüs 3 vers 17 oproept? Dat zijn vragen 
die deze 1e  zondag na Epifanie ons bezighouden. Ook vieren we in 
deze dienst de Maaltijd van de Heer. U bent van harte welkom! 
Paul van Dijk 
 
Zondag 11 januari om 19.00 uur in Driehoorne. 
Na een goede kerstavond dienst in 2025 is de eerste dienst in 2026 in 
Driehoorne op 11 januari om 19.00 uur. Onze eigen predikant Paul 
van Dijk zal deze dienst leiden. Ambtsdrager van dienst is Gerda Sie-
reveld en de pastorale medewerker is Berry Wijnans. 
De muzikale leiding wordt verzorgd door Mees Biesma 
U bent van harte welkom deze dienst bij te wonen. Bij de vooringang 
is die avond iemand om u binnen te laten. 
Na de dienst drinken we met elkaar koffie/thee. Wij wensen elkaar 
een goede dienst. Vriendelijke groet namens het pastoraat team, 
Berry Wijnans 
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OMZIEN NAAR ELKAAR 
 
De bloemen van zondag 25 december gingen met een 
hartelijke groet en ter ondersteuning naar: 
Mevr. Steenwijk, Woubrugseweg. 
Op 28 december naar: Dhr. Godthelp, van Eeghenstraat. 
Op oudejaarsdag 31 december naar: Mevr. Haze, Frans 
Halsstraat (na ziekenhuisopname) 
En op 4 januari naar: André en Foekje van Gameren, Cassiopeiadreef. 
 
Een felicitatiekaart + doosje chocolade naar de huwelijksjubilarissen: 

De heer en mevrouw C.J. Toet-Pronk:  
               28 december  55 jaar getrouwd. 
De heer en mevrouw J. R. de Leeuw-van Bennekom:  
               29 december 55 jaar getrouwd. 
De heer en mevrouw M. van Egdom-Breedijk: 
               30 december 50 jaar getrouwd. 

Namens de diaconie alsnog van harte gefeliciteerd!  Gerda Siereveld  
 
Hartelijk dank voor alle ontvangen kerst - en nieuwjaarskaarten.  
Wij wensen iedereen een goed, gezond en gelukkig 2026!  
Hetty Lenting en Paul van Dijk 
 
Hartelijk dank voor het mooie boeket bloemen uit de kerk dat bij mij 
werd bezorgd door Cecilia en Jarry van Sabben. 
Ik wens eenieder een gelukkig 2026. 
Met vriendelijke groeten van Wilma Gerver 
 
Handwerklui Driehoorne. 
Iedereen bedankt voor uw komst bij de verkoop van het handwerk. 
De opbrengst voor KIKA is € 1050,- 
Adrie Sluymer  
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PASTORAAT 
 
Ontvangen via Coby Verbeek € 10,- voor de bloemen in de kerk  en  
€ 10,-  ook voor de bloemen via ondergetekende. 
Ina Hogenes. 
 
Bericht van overlijden: Mathilde Bos -Vos 

Op vrijdag 26 december jl. is, in de leeftijd van 65 jaar, overle-
den: Mw. Mathilde Bosch – Vos. Ze woonde in Groenoord en 
was de weduwe van Gerrit Bosch die onder meer organist was 
in de Goede Herderkerk. De dankdienst voor het leven van 

Mathilde vond 3 januari plaats in de Brugkerk te Koudekerk a/d Rijn. 
De gedachtenis zal op een van de komende zondagen gehouden 
worden in de Brugkerk waar Mathilde als lid stond ingeschreven. 
We wensen haar kinderen veel sterkte toe en Gods nabijheid. 
Paul van Dijk 
 
Bericht van overlijden: Marie (Ria) Auguste Geuze-Krommenhoek 

Op 31 december jl. overleed Marie Auguste Geuze-
Krommenhoek in de leeftijd van 92 jaar. De dankdienst voor 
haar leven wordt gehouden op vrijdagochtend 9 januari om 
11.00 uur in de Bron, waarna de begrafenis zal plaatsvinden 

op de Oosterbegraafplaats. We wensen haar kinderen, kleinkinderen 
en achterkleinkinderen veel sterkte toe en Gods nabijheid. De dienst 
is te volgen via livestream:  https://youtube.com/live/LWYSLE6Wp8E 
Paul van Dijk 
 
 

https://youtube.com/live/LWYSLE6Wp8E
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Boukina ( Kiny) van Iperen – Boven  * 27-08-1931    † 12-12-2025 
Op 12 december 2025 overleed mevr. Boukina van Iperen - Boven 
(Kiny) in de leeftijd van 94 jaar. Op de rouwkaart staat: ‘’Mijn ziel 
dorst naar God, naar de levende God. Wanneer mag ik nader komen 
en Gods gelaat aanschouwen’’ (Psalm 42: 3). Dat was in haar hoge 
ouderdom haar verlangen. 
Vanuit Winschoten kwam ze jaren geleden als boerendochter van het 
Groningse platteland, voor haar werk in de zorg, naar Nieuwveen toe. 
Ze ontmoette daar haar man. Samen kregen ze twee zoons en twee 
dochters. Via Leimuiden, kwamen ze uiteindelijk in Alphen aan den 
Rijn terecht. Jarenlang heeft ze zich ingezet voor het bezoekwerk in 
de Goede Herderkerk. De laatste jaren van haar leven woonde ze in 
de van Boetzelaerstraat. 
Als jong meisje had ze een kwetsbare gezondheid. En ook later had ze 
te maken met ziekte. Ze had dan ook nooit gedacht dat ze ouder zou 
worden dan al haar broers en zussen en dat ze de gezegende leeftijd 
van 94 jaar zou mogen bereiken. 
Kiny was dankbaar voor haar familie die zo trouw om haar heen bleef 
staan. En haar familie was dankbaar voor haar als liefdevolle en be-
langstellende moeder, schoonmoeder, oma en overgroot oma. 
We wensen haar kinderen, klein en achterkleinkinderen van harte de 
troostvolle nabijheid van God toe. 
Anita Prinsen 
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Jannetje (Jannie) Plugers – Koopman * 18-11-1931 † 16-12-2025 
Op 16 december 2025 overleed mevr. Jannetje Plugers – Koopman 
(Jannie) in de leeftijd van 94 jaar. Bijna haar hele leven woonde ze in 
Alphen aan den Rijn. Ze trouwde er en het echtpaar kreeg een zoon 
en een dochter. Jarenlang woonden ze vlak bij de Goede Herderkerk. 
Na het overlijden van haar man verhuisde ze naar Driehoorne waar 
ze nog vele jaren heeft gewoond. Ze bezocht daar op zondagavond 
trouw de kerkdiensten. 
Tot op hoge leeftijd was ze gezegend met een goede gezondheid. Een 
herseninfarct, een klein jaar geleden, maakte alles anders. Ze werd 
zeer hulpbehoevend en ging wonen in Oudshoorn. Een moeilijke tijd 
brak aan. Maar ze stond er niet alleen voor. Haar familie stond trouw 
om haar heen. En ook vele anderen kwamen bij haar op bezoek. Ze 
was dankbaar voor al die contacten. Ze vond steun in haar geloof en 
in gebed. Haar leven hier op aarde voelde als voltooid. Ze verlangde 
ernaar om bij God te zijn en bij eenieder die ze zo gemist heeft hier 
op aarde. 
Tijdens de dankdienst voor haar leven zoomden we in op het thema: 
‘’ Heel gewoon’’. Dat gewone was als een kompas voor Jannie. In een 
wereld die altijd meer en hogerop en anders wil, bleef zij trouw aan 
het gewone. Ze was een lieve vrouw. Ze hoefde niet de meeste aan-
dacht. Ze was er gewoon in het alledaagse. Gericht op de ander. Met 
belangstelling een luisterend oor, en allerlei lekkers. En in die een-
voud liet ze zien hoe bijzonder ze was. Juist ook in de manier waarop 
ze haar geloof beleefde. Als vanzelfsprekend en heel puur. Ze gaf het 
over. Dat kwam ook tot uiting in haar lievelingslied: ‘’Wat de toe-
komst brengen moge, mij geleidt des Heren hand.’’ Uit de Bijbel in 
gewone taal lazen we Lucas 1 waarin Maria zingt “God koos 
mij uit, ook al ben ik een heel gewoon meisje.” 
We wensen haar kinderen, klein – en achterkleinkinderen de troost-
volle nabijheid van onze God toe. 
Anita Prinsen 
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ACTIVITEITEN 

 
Inzamelen kerstartikelen t.b.v. boekenmarkt 2026 
Ook in 2026 hoopt het Braderieteam weer een boeken- en 
kerstmarkt te organiseren, naar verwachting begin november. Als u 
overtollige kerstartikelen heeft dan kunt u die bij ons inleveren ná de 
dienst van zondag 11 januari 2026. Omdat we geen grote 
opslagruimte hebben vragen we u alleen artikelen in te leveren die in 
onze groene kratten passen. Heeft u grote/zware artikelen? Dan 
graag even overleg via braderiegoedebron@gmail.com 
We danken u bij voorbaat voor uw inbreng. 
 
16 januari Weer Samen eten! 
Op vrijdag 16 januari is de eerste gezamenlijke maaltijd in 2026 in de 
Bron! Bent u er deze keer ook bij? Van harte welkom! 

Inloop om 17.30, uur; einde maaltijd rond 19.15 uur. Er 
wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. 
U kunt zich dit keer tot uiterlijk maandag 12 januari 
aanmelden.  

Aanmelden kan via sameneten@goedebron.nl, of bel  06-21806330. 
We hopen u (weer) te ontmoeten op 16 januari! 
Hans Krusel, Ria Heemskerk en andere enthousiaste helpers. 
 
Koffieochtend Goede Bron in Restaurant Millennium 
op 20 januari 2026 van 10.00 – 12.00 uur. 
Deze ochtend komen we bij elkaar om het nieuwe jaar in te 
gaan voor de koffieochtenden. Onder het genot van koffie 
en een koekje praten we hoe het ons vergaan is en hoe we het 
nieuwe jaar vorm gaan geven qua koffieochtenden. Heeft u een idee? 
U bent van harte welkom. 
Even praktisch: vanuit de hoofdingang loopt u links naar de deur 
richting Restaurant Millennium. Er wordt een bijdrage gevraagd van  

mailto:braderiegoedebron@gmail.com
mailto:sameneten@goedebron.nl
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€ 6,00 voor de kosten. 
 Contactpersonen zijn Dick en Corrie Tempelaar, tel. 06 422 529 85 
 ( e-mail: tempelaar.dick@gmail.com ). Voor vervoer naar Restaurant 
Millennium, zo nodig, kunt u zich opgeven bij Ria Turkenburg  
tel. 06 136 041 67 (uiterlijk opgeven t/m zaterdag 17 januari).  
Met een vriendelijk groet, 
Nico Kruijswijk 
 
Bericht over de Vrijwilligersbijeenkomst voor de katholieke en pro-
testantse gebruikers van de Bron. 
De mooie dagen van Kerst en Oud en Nieuw zijn achter de rug, de 
nieuwe kalender is geopend en de agenda wordt gevuld met afspra-
ken. Het is al weer even geleden dat er een vrijwilligersbijeenkomst 
was, daarom gaan we er weer een houden. En wel op zaterdag mid-
dag en avond 18 april. De organisatie ligt in handen van het College 
van Kerkrentmeesters en ondergetekenden zijn de kartrekkers voor 
dit gezellige evenement wat we uiteraard samen met de katholieke 
zusters en broeders willen meemaken. 
Het zou fijn zijn als u deze datum in de agenda of op de kalender kunt 
blokkeren zodat we kunnen zeggen, hoe meer zielen hoe meer 
vreugd! Uiteraard volgt op een later moment een verdere invulling 
van het programma, maar dat er gezorgd wordt voor eten en drinken 
dat staat al vast. Alvast bedankt voor uw aandacht. 
Namens de kartrekkers Paul Kapteyn en Piet Visch. 
 
Collecteopbrengst  
De collecte van de Kerstviering voor 75-plussers op 18 december 
heeft het mooie bedrag van € 599,15 opgebracht, waarvoor onze 
hatelijke dank! 
Ina Hogenes 
 
 
 

mailto:tempelaar.dick@gmail.com
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Huiskamergesprekken: Op zoek naar gastvrije huiskamers: 

Zoals eerder aangekondigd willen we ook dit jaar een 
aantal huiskamergesprekken houden. Deze vorm van 
ontmoeten in kleine kring en met elkaar doorpraten 
over ons geloof en de betekenis daarvan in ons 

dagelijks leven leidt vaak tot heel waardevolle gesprekken.  
Dat is de ervaring tot nu toe.  
De huiskamergesprekken vinden, bij vold. aanmeldingen, plaats op: 
- maandag 2 februari :    ochtend , middag 
- dinsdag 3 februari:        ochtend, avond 
- donderdag 5 februari:  middag, avond  
- vrijdag 6 februari:          ochtend                      
- dinsdag 10 februari:      ochtend,  avond 
- woensdag 11 februari:  ochtend 
Voor de huiskamergesprekken zoeken we gastvrije huiskamers. Als u 
zich hiervoor aanmeldt bent u gastheer/gastvrouw voor maximaal 
zes mensen. De leiding van het gesprek ligt bij de gespreksleider die 
later aan het gezelschap wordt toegevoegd. Ziet u mogelijkheden om 
uw huiskamer open te stellen op één of meer van de hierboven aan-
gegeven dagdelen dan ontvangen we graag uw reactie: zie het  
aanmeldformulier op pagina 19  van deze Zondagsbrief. 
 

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS EN ZWO 
 

ACTIE KERK- EN ZWO BALANS 2026 GAAT VAN START! 
Na vele weken van voorbereiding gaat de Actie Kerk- en 
ZWO balans van start. Een actie waar we allemaal be-
lang bij hebben. Als eerste wil het College van Kerk-
rentmeesters alle mensen bedanken die als loper op 

pad gaan voor het bezorgen en ophalen van de enveloppen. Zonder u 
kan de Actie Kerk- en ZWO balans niet, alvast heel veel dank voor uw 
inzet!  



10 

Zondagsbrief 377                                                                 11 januari 2026 

Wijkgemeente Goede Bron wil een plek zijn en blijven waar we elkaar 
kunnen ontmoeten en versterken in ons geloof, waar we naar elkaar 
omzien en voor elkaar zorgen. Waar we klaar staan voor mensen in 
de samenleving die onze steun nodig hebben. Uw financiële bijdrage 
is onmisbaar om dit samen kerk-zijn ook in 2026 mogelijk te maken. 
Daarom vragen we u vrijmoedig om uw toezeggingsformulier ruim-
hartig in te vullen. Aan het einde van deze week (8-10 januari) wor-
den de tasjes met enveloppen bezorgd bij de lopers. Van 12 tot 16 
januari worden de enveloppen rondgebracht of per post toegezon-
den en van 19-22 januari kunt u de antwoordenveloppen inleveren 
bij de wijkmedewerker of worden deze op afspraak bij u opgehaald. 
De dagen voor bezorgen en ophalen zijn onder voorbehoud van de 
weersomstandigheden. Ben je loper en voelt het niet goed om de 
straat op te gaan? Blijf dan thuis! 
Als het allemaal een weekje later wordt: geen probleem. de kerk 
bestaat al tweeduizend jaar, een weekje meer of minder maakt dan 
geen verschil. 
U helpt ons enorm wanneer u bij het invullen vier zaken in de gaten 
houdt, nl. bedrag, betaalwijze, datum en handtekening. 
De betaling van uw toezegging kan op twee manieren: 
1. U geeft een machtiging af tot automatische incasso om uw gift in 
één of meerdere termijnen van uw rekening te laten afschrijven (in 
maximaal 10 termijnen, met keuze van de maanden februari t/m no-
vember) 
2. U maakt uw gift zelf over in één of meerdere termijnen via uw ei-
gen bank. 
Het formulier kan ook via de kerk-app worden ingevuld. 
Komt u er niet uit? Dan kan het CvK u helpen met invullen tijdens het 
spreekuur op donderdag 15 januari van 10.30 tot 11.30 in de grote 
zaal van Driehoorne.  
Met elkaar kunnen wij onze financiële verantwoordelijkheid nemen 
en de actie Kerk- en ZWO balans 2026 tot een succes maken. 
Johan Verduijn, voorzitter van het College van Kerkrentmeesters. 
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Wilma Kranenburg, voorzitter van de werkgroep ZWO 
Ook dit jaar worden er in januari, tegelijker-
tijd met Kerkbalans, enveloppen verspreid 
voor uw bijdrage aan het belangrijke werk 
van ZWO (Zending, Werelddiaconaat en 
Ontwikkelingssamenwerking). ZWO onder-
steunt projecten in het buitenland en werkt 
ook aan bewustwording binnen de eigen 
gemeente. Meestal wordt daarbij aanslui-
ting gezocht bij de activiteiten van Kerk in 

Actie vanuit de Protestantse Kerk. Ook worden er projecten onder-
steund van christelijke hulporganisaties en projecten, waarbij ge-
meenteleden betrokken zijn. In de brochure die u vindt in de enve-
loppe van ZWO-balans, leest u welke ZWO-activiteiten er voor 2026 
gepland staan. Wij hopen met uw bijdrage al deze activiteiten te 
kunnen financieren. 
In 2025 was het ontvangen bedrag met ruim € 48.000,-- circa duizend 
euro hoger dan we begroot hadden. Wij konden het begrote bedrag 
overmaken aan onze vaste en variabele projecten en aan noodhulp. 
Wij danken u hartelijk voor uw financiële maar ook morele steun in 
het afgelopen jaar. 
Voor 2026 hebben wij duizend euro minder begroot dan ontvangen, 
omdat onze gemeente inmiddels wat minder leden telt door overlij-
den of vertrek naar een andere gemeente, maar wij hopen met uw 
steun toch in ieder geval nog € 47.000 te kunnen bereiken, want de 
nood in de wereld is nog steeds hoog en het is reëel om te verwach-
ten dat er ook in dit jaar weer geld besteed zal moeten worden aan 
mensen die door natuurrampen en oorlogen in ernstige problemen 
komen. 
Wij hopen ook in 2026 uw bijdrage weer te mogen ontvangen en 
wellicht wilt u overwegen om uw bijdrage wat te verhogen, zodat wij 
ook in 2026 weer ruimhartig kunnen bijdragen aan hulp aan onze 
naaste in het buitenland. Letty Noomen, Penningmeester ZWO 
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UIT ANDERE BRONNEN 
Van verschillende gemeenteleden ontvingen we, bij het voorbereiden 
van de kerstavonddienst, ideeën, tips en wensen. We konden niet 
alles in die viering meenemen, maar dit gedicht van ds. Piet Wilschut 
past o.i. ook heel goed bij het begin van dit nieuwe jaar: 
 

VREDE 
Vrede: kerstwoord bij uitstek 
Vrede als wens……van wat ? 

Dat er geen oorlog meer is…. en na de oorlog: 
dat puinhopen weg zijn, en mensen opademen.. 

Kinderen spelen zonder dat een sirene klinkt.. 
Is dat onhaalbaar, of hoop, of belofte? 

Vrede is elkaar ontmoeten, 
geen verschil meer in kleur, afkomst, 

respect voor iedereen, geen mensen uitgezonderd, 
en geen eenzaamheid meer.. 

Vrede is dat zieken zijn geholpen, 
en dat we onze dierbare doden 

herdenken met warme herinneringen.. 
Vrede is ook: 

opstaan tegen geweld, dictators ontmaskeren.. 
liefhebben wie niet gezien wordt. 

Is dat onhaalbaar, of hoop, of belofte? 
Of het moest zijn, dat een klein Kind, 

kwetsbaar, maar bron van leven 
als een Godsgeschenk gegeven wordt, 

en wij in dat geschenk hoop zien en een belofte.. 
En een weg voor mensen om nee te zeggen 
tegen alles en iedereen die duisternis zijn. 

Als dat waar mag zijn….dan is kerstmis een toekomst geopend. 
 

Piet Wilschut, december 2025. 
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KERKENRAAD 
 
Terugblik: De kerstdagen en de jaarwisseling liggen al weer achter 
ons en we mogen in dankbaarheid terugkijken op de verschillende 
kerkdiensten: de kerkdienst op kerstavond met veel inbreng van 
gemeenteleden en de sfeervolle nazit samen met de parochianen die 
tegelijkertijd in de bovenzaal hun eucharistie – familieviering hielden. 
In Driehoorne was diezelfde avond de viering met muzikale 
medewerking van het huisorkest Arti en Religioni. 
Op kerstochtend volgde de kerstdienst met medewerking van de 
cantorij en klarinettist Bert Gelderblom. En steeds weer zagen we de 
symbolische bloemschikking veranderen ……. stap voor stap op weg 
naar het kerstfeest. Na afloop van die 1e  kerstdagviering werd 
organist Sybren Brons naar voren gevraagd en kreeg hij vanwege zijn 
jubileum (ruim 40 jaar als organist aan onze gemeente verbonden) 
het draaginsigne in goud + oorkonde uitgereikt. Een welverdiende 
onderscheiding! 
Op de oudejaarsdag was er ’s middags de oecumenische viering 
samen met de parochie waarbij leden van beide cantorijen extra 
muzikale medewerking verleenden. 
Naast die verschillende kerkdiensten waren er veel bijzondere 
activiteiten: de kerstviering met 75-plussers, de levende 
adventskalender waarbij gemeenteleden op veel verschillende 
plekken elkaar konden ontmoeten, de ontmoetingsochtend met 
naald en draad, de kerst-pub-quiz, het kerstconcert in de Bron, de 
post-bezorgactie van de WorldServantsjongeren, 
de kerstpakkettenactie en het fantastische Top-2000 Relicafé. 
Ook vermeldenswaardig is het verschijnen van de nieuwe flyer die 
informatie geeft over onze Goede Bron activiteiten in het komende 
half jaar. Die nieuwe flyers liggen in de Bron en kunnen door 
belangstellenden meegenomen worden. 
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Al met al is er heel veel werk verzet door heel veel gemeenteleden. 
Fantastisch dat het allemaal zo goed gelukt is. Zoals gezegd: veel 
reden tot dankbaarheid! 
Vooruitblik: En dan nu met goede moed het nieuwe jaar is. De 
zondagse kerkdiensten met de verschillende voorgangers staan 
ingepland. Daarnaast allerlei activiteiten: de actie Kerkbalans staat in 
de startblokken; alle voorbereidende werkzaamheden voor deze 
belangrijke financiële actie zijn gedaan en vanaf 10 januari zijn de 
vele lopers aan zet om bij onze gemeenteleden de 
kerkbalansformulieren te bezorgen. De eerste stappen voor de 
nieuwe ronde huiskamergesprekken zijn gezet, de 2e ronde van de 
Danielkring start op 13 januari , de Leeskring komt bij elkaar op 19 
februari en de nieuwe Lucaskring start ook in februari. Verder staan 
de maandelijkse Samen-Eten bijeenkomsten én de Goede Bron 
koffie-ochtenden weer op het programma. Genoeg om naar uit te 
kijken, om aan deel te nemen en zo met elkaar in vertrouwen het 
nieuwe jaar in te gaan. 
Hoorzitting: Van de PKN ontving de kerkenraad een uitnodiging om 
volgende week donderdag met een vertegenwoordiging van de 
kerkenraad aanwezig te zijn in Utrecht om nadere toelichting te 
geven op de rapportage die onlangs door de visitatoren is opgesteld.  
Zodra hierover  nieuws is te melden zullen we dit aan u doorgeven.  
 
Namens de kerkenraad wensen wij u allen een goed, gezegend 2026. 
Marlou Gebel en Wim Debets 
      
 
 
    
 Symbolische schikking  
           op de eerste zondag  van het nieuwe jaar  
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Dag Datum Activiteit Locatie Tijden 

za. 10 jan. 
Start Actie 
Kerkbalans 

  

di. 13 feb  Daniëlkring  De Bron 14.00 –15.30 

vr. 16 jan. 
Koffie met naald 

en draad 
De Bron  9.30 –11.15 

vr. 16 jan. Samen eten De Bron 17.30-19.15 

week 
18-25 

januari 
Week van Gebed Diverse kerken   19.15 uur 

di. 20 jan. Koffieochtend Millennium 10.00-12.00 

di. 20 jan. Daniëlkring De Bron  14.00 -15.30  

di. 27 jan. Daniëlkring De Bron  14.00 -15.30  

di. 3 feb. Daniëlkring De Bron 14.00-15.30 

zo. 8 feb. Taizéviering De Bron 19.00-20.00 

di. 10 feb. Daniëlkring De Bron 14.00-15.30  

do. 19 feb. Leeskring De Bron 20.00 uur  
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COLLECTES KERKDIENSTEN 
 

-  In de collectezakjes, na de kerkdienst bij de uitgang. 
 
– Collectebonnen kunt u in de collectezak doen of 
   inleveren bij het Kerkelijk Bureau. 
   Let op: De bonnen zijn te bestellen via: 
   Bankrekeningnummer: NL 60 INGB 000 0127 174  

t.n.v. CvK Prot. Gem. Alphen a/d Rijn-
Oudshoorn/Ridderveld met als  toevoeging: 
Algemeen.  

   Vermeld daarbij uw naam, adres en de soort bonnen. 
 
– Collectegeld kunt u overmaken op het hierboven 
   vermelde bankrekeningnummer: Vermeld daarbij om 
   welke zondag het gaat. 
 
– Kerk-app: U kunt collectegeld ook geven via de kerkapp. 

 
– QR-code: Scan de code met uw 
smartphone. 
 
 
 
 
Onze kerkelijke gemeente en de diaconie hebben de ANBI-status;  uw 
giften kunt u in aftrek brengen bij uw aangifte inkomstenbelasting. 
Het fiscale registratienummer (RSIN) van onze kerkelijke gemeente 
(Kerkbalans, alle andere collecten en bijdragen) is: 804349009 en dat 
van de Diaconie en ZWO: 824133535.   
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ALGEMENE INFORMATIE WIJKGEMEENTE GOEDE BRON 
 
Contactgegevens pastores: 
- ds. Paul van Dijk, 430586,  paulvandijk@goedebron.nl  (m.u.v. 
vrijdag)  
- ds. Pieter Hoekstra, 06-83459081,  pieter.hoekstra@goedebron.nl  
- ds. Anne Post, 06-24780677,  anne@dspost.nl  
- Kerkelijk werker pastoraat: Anita Prinsen 06-82048145  

anitaprinsen@goedebron.nl  
Voorbeden:  deze kunt u doorgeven aan ds. Paul van Dijk 
Online: De kerkdiensten in de Bron zijn te volgen via Studio DeBron  
Contactgegevens kerkenraad:  
- Wim Debets (vz.)  wimdebets@gmail.com  06-31243338 
- Marlou Gebel (scriba)  scriba@goedebron.nl  0172-416321 
Vertrouwenspersonen:  
meldpuntvertrouwenspersoon@goedebron.nl  of neem rechtstreeks 
contact op met Carla Auer of Jelle Jan de Schipper (contactgegevens 
in de kerkapp) 
Website wijkgemeente Goede Bron:  www.goedebron.nl  
Berichten voor de website mailen naar:  webnieuws@goedebron.nl  
Kerkgebouwen: De Bron, Troubadourweg 2 
                              Driehoorne, Uranusstraat 34 
Kerkelijk Bureau: Troubadourweg 2, 2402 EP, Alphen aan den Rijn. 
De Bron, kamer 3, tel. 0172-475789 of 06-83590330 
e-mail:  h.oudshoorn-ridderveld@planet.nl  
Openingstijden: maandag en woensdag alleen op afspraak, dinsdag 
van 10.00 uur-12.00 uur, donderdag van 9.30-12.00 uur. Mailen kan 
natuurlijk altijd. 
Kopij voor de Zondagsbrief ontvangen we graag uiterlijk op 
woensdag vóór 17:00 uur op het mailadres:  
zondagsbriefgoedebron@gmail.com  Teksten bij voorkeur max. 230 
woorden; bij evt. gebrek aan ruimte behoudt de redactie zich het 
recht voor om aangeleverde kopij in te korten. 

mailto:paulvandijk@goedebron.nl
mailto:pieter.hoekstra@goedebron.nl
mailto:anne@dspost.nl
mailto:anitaprinsen@goedebron.nl
https://www.youtube.com/channel/UCNoPMeNuK_6iEOtG6J34uDQ/featured
about:blank
mailto:scriba@goedebron.nl
mailto:meldpuntvertrouwenspersoon@goedebron.nl
http://www.goedebron.nl/
mailto:webnieuws@goedebron.nl
mailto:h.oudshoorn-ridderveld@planet.nl
mailto:zondagsbriefgoedebron@gmail.com
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 ………………………….✄……………………………..✄…………………………✄…………... 
 

Aanmelden gastvrije huiskamer: (zie pag. 8 en 9 ) 
 

Ja, ik stel mijn/onze huiskamer open voor een huiskamergesprek op:    
Stip hieronder één of  (liefst) meer mogelijkheden aan. 
Als u meer mogelijkheden aangeeft dan kiezen wij er één van en 
geven dit dan z.s.m. aan u door. 
 
 

 ⃝ maandag 2 februari:        10.00 – 12.00 uur 
 ⃝ maandag 2 februari:        15.00 – 17.00 uur 
 ⃝ dinsdag 3 februari:           10.00 – 12.00 uur 
 ⃝ dinsdag 3 februari:           19.30 – 21.30 uur 
 ⃝ donderdag 5 februari:     15.00 – 17.00 uur 
 ⃝ donderdag 5 februari:     19.30 – 21.30 uur 
 ⃝ vrijdag 6 februari:             10.00 – 12.00 uur 
 ⃝ dinsdag 10 februari:         10.00 – 12.00 uur 
 ⃝ dinsdag 10 februari:         19.30 – 21.30 uur 
 ⃝ woensdag 11 februari:     10.00 -  12.00 uur 
 

Mijn/onze persoonlijke gegevens: 
 

Naam: ………………………………………………………………… 
Adres: ………………………………………………………………… 
Telefoon: ……………………………………………………………… 
Mailadres: ……………………………………………………………. 
 
Graag ontvangen wij uiterlijk maandag 12 januari a.s. reactie via: 
- Een telefoontje naar Wim Debets 06-31243338 of 
- Via de mail: wimdebets@gmail.com 
- Dit formulier invullen en na de kerkdienst zondag a.s. aan mij geven. 
Bij voorbaat dank, mede namens Paul van Dijk en Marina Kapteyn, 
Wim Debets 
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