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Zondag 
28 september 

 9.30 uur in De Bron 
 
 
 

19.00 uur in Driehoorne 

Voorganger Ds. Dick Sonneveld Mw. Annie Vermeij 

Ambtsdragers Glenn Crisson 
Marlou Gebel  
Gisela Buitelaar  

Paul Kapteyn 
Anja Noomen 

Muziek Sybren Brons Sybren Brons 

Lector Ingrid Richters   

Collecte(s) 1e: Missionair werk Nederland 
2e: Vorming en toerusting 

 
Kerkdiensten volgende week zondag: 
5 oktober 2025  in De Bron om 9.30 uur (Israëlzondag)  
voorganger:  ds. Pieter Hoekstra  
5 oktober 2025 in De Bron om 19.00 uur Taizéviering 
Voorganger: mw. Karin de Schipper (zie ook pag. 3) 
   
Onze kerkdiensten in de Bron zijn te volgen via de link: 
https://www.youtube.com/@studio_de_goede_bron 

of op de website: https://goede-bron.protestantsekerk.net/ 
 

 
 

https://www.youtube.com/@studio_de_goede_bron
https://goede-bron.protestantsekerk.net/
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DE KERKDIENST(EN) 
 
Zondag 28 sept. 9.30 uur in Bron, thema: ‘Hoop voorbij de hoop’ 
We zullen lezen uit het evangelie dat prachtige verhaal over die zieke 
die door het dak heen bij Jezus gebracht wordt. Marcus 2 : 1 -12. Wij 
leven in een tijd waarin veel machteloosheid is. Oorlogen in Gaza, in 
de Oekraïne, een wereld waarin de democratie onder druk staat. En 
misschien bevindt ook jouw leven zich in een moeilijke periode. Hoe 
kan je, ondanks alles, hoopvol leven? In de oecumenische gemeen-
schap van Iona heb ik geleerd om op zoek te gaan naar hoopvolle 
gebeurtenissen in het leven. En ik leerde de kracht van de Heilige 
Geest niet te onderschatten. Hoop is te vinden in het heel gewone 
leven van alledag. Van Etty Hillesum, een joodse mystica, die leefde 
in WO 2 leerde ik: "Neem pauzes in het leven om te herbronnen.”  
In deze dienst scharen we ons bij de vrienden dragers van een zieke , 
die ondanks alles de kracht hadden om te dragen. Waar lagen hun 
bronnen? Wat was de “drive" om te doen wat ze deden? 
Een goede dienst, die in de stijl van Iona gevierd zal worden, aan u 
allen toegewenst. 
Ds. Dick Sonneveld 
 
Zondag 28 september 19.00 uur Driehoorne 
We lezen deze zondag uit Jesaja 25 vers 6-9 en Johannes 2 vers 1-11. 
Waar gaat het om in dit verhaal? Ik denk o.a. om het goede leven, om 
de kwaliteit van het bestaan. Daar gaat het over in het verhaal van 
Jezus optreden bij de bruiloft te Kana. Het gaat niet om het wonder 
dat water in wijn verandert, maar om de betekenis daarvan. Het 
wijst ons naar de kwaliteit van het gewone mensenbestaan. Het 
thema voor deze dienst is: “Het goede leven………….”. 
U bent allemaal hartelijk welkom (wel of niet wonend in Driehoorne) 
in deze dienst die om 19.00 uur begint in de serre van Driehoorne.  
Na afloop is er koffie en thee. 
Annie Vermeij 
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Volgende week: Taizéviering 5 okt. 19.00 u. ‘Hou vast, Hou vol’ 
Deze Taizé-viering is in de Bron met voorganger Karin de Schipper.  
De viering is voorbereid door leden van de R.K. Parochie Heilige 
Thomas en wijkgemeente Goede Bron. 
Muzikale begeleiding is van Sybren Brons met enkele solisten. 
Taizé-vieringen bieden een moment om stil te worden, te luisteren 
en te ervaren. Iedereen is van harte uitgenodigd. Voor de dienst om 
18.00 uur worden de liederen geoefend o.l.v. Anne-Jet Plat.  
Wie mee wil zingen met het koor kan zich opgeven bij Ali Hoekstra 
(agghoekstra@hotmail.com). 
Iedereen is van harte uitgenodigd! 

 
OMZIEN NAAR ELKAAR 

 
De bloemen van zondag 21 september zijn met een 
hartelijke groet en ter bemoediging gegaan naar:  
-dhr. Coen Zuidema en mw. Maaike Nagel (Groenoord)  

 
Felicitatiekaarten en doosjes met chocola zijn de  
afgelopen twee weken bezorgd bij de volgende  
jubilarissen:  

-dhr. en mw. Mentrop-van Dijk (24 sept. 45 jr. getrouwd) 
-dhr. en mw. Schouten-van Oord v.d. Vlies (25 sept. 45 jr. getrouwd) 
-dhr. en mw. van Rijswijk-Groot (25 sept. 50 jr. getrouwd)  
Van harte gefeliciteerd! 
Gerda Siereveld 
 
Weer thuis: Dhr. en mw. van Oosterom uit de J.W.C. Bloemstraat  
zijn op 16 september weer thuis gekomen uit de Noorderbrink. Zij  
zijn dankbaar dat zij weer thuis zijn met extra hulp. 
Laten wij hen gedenken in onze gebeden. 
Ina Hogenes. 
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PASTORAAT 

 
Evert Bakker  * 25 april 1934   † 14 juli 2025 
Op 14 juli overleed Evert Bakker in de leeftijd van 91 jaar. Hij groeide 
op in De Bilt in een gezin met één oudere broer en vijf jongere 
zussen. In december 1960 trouwde Evert met Ina. Evert had gouden 
handen. Hij zei altijd: “Wat mijn ogen zien, kunnen mijn handen 
maken.” Hij zocht telkens naar een uitdaging in zijn werk. Werk 
waarin hij zijn vakmanschap kwijt kon. 
Evert en Ina kregen drie kinderen. Evert was er altijd voor hen en ging 
mee naar het voetbal. En altijd was hij wel ergens aan het klussen. 
Over zijn geloof hoorde je hem niet. Maar Psalm 23: “De 
Heer is mijn herder”, dat was zijn psalm en ook die van Ina. Het gaf 
hen vertrouwen. Na enkele jaren in de Aarhoeve te hebben gewoond 
is Evert daar in bijzijn van zijn familie overleden.  
Evert Bakker, een mens, puur, zonder een verborgen agenda. De 
dankdienst voor zijn leven vond plaats op 22 juli plaats in de aula van 
de Oosterbegraafplaats. Na de dienst brachten we Evert naar zijn 
laatste rustplaats. 
Paul van Dijk 
 
Bericht van overlijden: Ons bereikte het bericht dat op 18 september 
Jan Jacob ten Wolde is overleden. Hij werd 85 jaar. Hij en zijn vrouw  
Nelleke waren heel lang lid van de Goede Herderkerk. Zij verhuisden 
vorig jaar naar Schiedam. We wensen Nelleke en naaste familie veel 
kracht toe en Gods nabijheid. 
 



5 

Zondagsbrief 364                                                                    28 september 2025 

 
 
Jubileum: Vorige week donderdag vierden we, met een aangeboden 
lunch door de werkgroep Pastoraat, dat Anneke van Egdom zich op 
het gebied van het pastoraat al 40 jaar inzet voor onze 
wijkgemeente. Maar zij houdt zij zich ook al jaren bezig met de 
praktische zaken, zoals het meedenken met diensten voor Kerst en 
Pasen voor de ouderen en het maken daarvoor van het 
liturgieboekje. En al die jaren maakt zij al deel uit van de werkgroep 
Pastoraat. Ina Hogenes, van wie we al enkele maanden geleden haar 
40-jarig jubileum mochten vieren,  sprak Anneke toe. Ina was deze 
keer voor het laatst in de vergadering van de werkgroep. 
Ondergetekende mocht haar toespreken en we haalden zo 
verschillende herinneringen op. 
Heel veel dank voor het werk dat beide dames hebben gedaan! 
En…Anneke gaat nog even door. 
Afscheid: Pastor Ruud Visser neemt afscheid als pastoor van de 
Thomasparochie. Hij gaat op 1 oktober met emeritaat. In kerkelijke 
kringen betekent emeritaat dat hij of zij met pensioen gaat. Dat 
houdt in dat hij geen pastoor meer is en dat daarmee alle bestuur-
lijke taken en verantwoordelijkheden die daarmee verband houden 
wegvallen.  Afgelopen zondag was het Vredeszondag en ik mocht 
samen met Ruud deze viering leiden. In 2006 werd hij door bisschop 
van Luyn benoemd als pastor van wat toen de federatie de Wijngaard 
heette. Nu bijna 20 jaar later, neemt hij afscheid en vallen daardoor 
vele taken van hem af. Vaak had hij goede en mooie inbreng tijdens 
de voorbereidingen van de oecumenische vieringen. We wensen hem 
veel kracht en Gods nabijheid toe in de nieuwe periode van zijn leven 
die voor hem ligt. 
Paul van Dijk 
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ACTIVITEITEN 

 
Tussen-de-middag-stilte 
Wekelijks, m.u.v. de schoolvakantieweken, wordt donderdags van 
12.30 - 12.50  uur in de Adventskerk  een middagstilte gehouden. 
Dit is een initiatief van de parochie Heilige Thomas en een drietal 
protestantse gemeenten: de Lichtkring, de Maranathakerk en de 
Adventskerk. 
Eén dezer pastores gaat voor. De liturgie omvat meditatieve muziek 
door Simon Stelling op de vleugel, het zingen van enkele liederen, 
twee Bijbellezingen, twee gebeden en de zegenbede. 
Dit alles spreekt mij zeer aan, vandaar dat ik het bestaan hiervan 
graag met u deel. 
Klaas Vellenga 
 
Start Daniëlkring 
Komende dinsdag 30 september is iedereen die zich opgegeven heeft 
voor deze kring, van harte welkom in zaal 13 van de Bron. We begin-
nen om 19.30 uur. Ter voorbereiding is het fijn als u/jij het eerste 
hoofdstuk van Daniël leest. Neem ook een Bijbel mee naar de avond. 
Tot dinsdag. 
Piet Wilschut. 
 
Spelletjesavond! 
Op 1 oktober is er weer een spelletjesavond. We beginnen om 19.30 
uur. We kiezen met elkaar een spel uit dat we dan gaan spelen. 
Meld je aan bij Jeanne: jeannvanbuuren@planet.nl of 06-11378928 
Kom je ook? Gezellig! 
Jeanne van Buuren 
 
 
 

mailto:jeannvanbuuren@planet.nl
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Film en High Tea in de Bron 12 oktober in De Bron 
Op 12 oktober is iedereen uitgenodigd om 13.30 uur (inloop vanaf 
13.15 uur) in de Bron (benedenzaal) voor het zien van de film: 
The Teacher Who Promised the Sea (zie info in Zondagsbrief 362).  
Deze keer in de Bron omdat de kosten voor Parkvilla te hoog werden. 
Na het zien van de film kunnen we napraten in de ruimte rond de 
bar. In zaal 4 en 5 zal de tafel met de zoete en hartige hapjes die 
iedereen heeft meegebracht weer feestelijk worden gepresenteerd. 
Er zal een pauze gehouden worden waarin koffie en thee wordt 
geschonken. Na de film kan, tegen inlevering van consumptiebonnen 
(twee per persoon), bij de bar ook een ander drankje besteld worden. 
Aanmelden kan tot uiterlijk 5 oktober. Dit kan na de diensten op 
zondag, 28 september en 5 oktober. Je kunt je dan opgeven en 
contant € 7,50 betalen, graag wel naam en telefoonnummer en  
e-mailadres opgeven. 
Of bestellen via e-mail ActiviteitenGoedeBron@gmail.com of 
telefonisch bij Rita Verheul, tel. 0172- 444917. 
Naam, telefoonnummer, mailadres en aantal personen doorgeven. 
Dan kun je betalen op bankrekening NL58INGB0002132491 
t.n.v. H.J. Verheul-van de Streek, o.v.v. film 12 oktober. 
Laat weten of je iets wil maken of meenemen voor de High Tea.  
Geef aan of het hartig of zoet wordt. Kosten kun je declareren. 
Rita Verheul 
 
Hartelijk dank: Er is afgelopen zaterdag 
hard gewerkt in en om de Bron! Er zijn vele 
klussen uitgevoerd: het voorplein 
onkruidvrij gemaakt, de zalen 
schoongemaakt, ramen gelapt, 
zonnepanelen gereinigd enz. enz.  
Iedereen die weer heeft geholpen, 
hartelijk bedankt! 

mailto:ActiviteitenGoedeBron@gmail.com
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Rob de Boer 

                                    
Deze week werden de dozen met daarin de 
nieuwe Kleurrijken afgeleverd op het kerkelijk 
bureau.  
De distributieklus is direct in gang gezet.  
Als alles volgens plan verloopt zullen de 950 
exemplaren in de komende week op alle adres-
sen van onze gemeenteleden worden bezorgd.  
Bij voorbaat dank aan de vele bezorgers.  

 
 

DE KERKENRAAD 
 
Vorige week vergaderde de kerkenraad en we informeren u graag 
over de volgende besproken punten: 
- Vergaderstructuur: de meeste kerkenraadsleden maken ook deel 
uit van andere groepen in onze kerkelijke gemeente die op hun beurt 
ook weer vergaderen. Centrale vraag: is er een andere 
vergaderstructuur denkbaar waardoor de vergadertijd enigszins 
verminderd kan worden? In de volgende vergadering zetten we de 
bespreking hierover voort.  
- Advies vanuit de classis: aan de hand van een praatpapier werden 
de diverse adviezen die we ontvingen, besproken. Onze eerste 
aandacht zal nu uitgaan naar het aandachtspunt: “Wat kunnen we 
leren uit het recente verleden?” 
- Goede Bron 2030: in deze vergadering concentreerden we ons op 
het punt “pastoraat”. Hoe geven we dit vorm in onze Goede Bron 
gemeente? Zijn er voldoende wijkmedewerkers? Kunnen we 
voldoende aandacht aan alle gemeenteleden geven. Hoe organiseren 
we dit? Marina Kapteyn en Monique Bergsma zullen verkennend in 
gesprek gaan met de pastorale wijkmedewerkers.  
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-Laatste zondag kerkelijk jaar. Op zondag 23 november zullen alle 
gemeenteleden, die in dit kerkelijk jaar zijn overleden, worden 
herdacht in de kerkdienst in de Bron. Nabestaanden ontvangen een 
persoonlijke uitnodiging om in deze dienst aanwezig te zijn. Ook in de 
avondkerkdienst in Driehoorn zal er aandacht zijn voor dit 
gedachtenisritueel.   
-De nieuwe ronde van huiskamergesprekken zal in januari/februari 
worden georganiseerd.  
-Digitaal: het huidige digitale tijdperk vraagt steeds meer aandacht 
en we kunnen momenteel extra menskracht gebruiken om de 
website goed op orde te houden en verder uit te breiden.  
-Pastoor Ruud Visser van R.K.  Parochie Heilige Thomas gaat 
binnenkort met emeritaat. Op 5 oktober, de Startzondag van de 
parochie, wordt in de St. Bonifaciuskerk tijdens de eucharistieviering, 
die om 10.30 uur begint, aandacht besteed aan dit afscheid. Na deze 
viering is er gelegenheid om de aanstaande emeritus persoonlijk de 
hand te drukken. 
- Dienstdoende ambtsdragers: Om diverse praktische redenen zullen 
we in de komende maanden voortaan twee, i.p.v. de huidige drie, 
ambtsdragers inroosteren. We hebben afgesproken dit zo te doen 
t/m december en dan evalueren we de ervaringen.  
- Vooruitblik: de volgende bijzondere activiteiten werden 
aangekondigd:  de jaarlijkse Top 2000, die dit jaar op 27 december in 
de Bron zal plaatsvinden en een musical in de maand juli in de 
Lichtkring. Mooie activiteiten waarin kerken in Alphen a/d Rijn samen 
optrekken. 
De volgende kerkenraadsvergadering staat gepland op 22 okt. a.s. 
Marlou Gebel en Wim Debets 
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Vredeszondag in beeld  
Hier nog een foto van de symbolische 
bloemschikking in de kerkdienst van 
vorige week zondag, de Vredeszondag.  
Een fragment uit de bijbehorende tekst:  
“Zo zien we in de schikking groene 
ranken gebogen naar de bloemen toе. 
Een voorbeeld van op zoek gaan naar de 
ander en zo samen proberen iets te 
kunnen doen. Niets doen is geen optie! 
Dat is ook het thema van deze 

Vredesweek. Dus, we moeten aan het werk! Op zoek naar vrede! 
Vrede voor ieder van ons. Een aarde waar vrede op veel plaatsen kan 
opbloeien!” 
 

COLLECTES KERKDIENSTEN 
-  In de collectezakjes, na de kerkdienst bij de uitgang. 
– Collectebonnen kunt u in de collectezak doen  
   of inleveren bij het Kerkelijk Bureau.  
   Let op: De bonnen zijn te bestellen via:   
   Bankrekeningnummer: NL 60 INGB 000 0127 174  

t.n.v. CvK Prot. Gem. Alphen a/d Rijn-

Oudshoorn/Ridderveld met als  toevoeging: Algemeen.  
   Vermeld daarbij uw naam, adres en de soort bonnen. 
– Collectegeld kunt u overmaken op het hierboven 
vermelde bankrekeningnummer: Vermeld daarbij om welke 
zondag het gaat. 
– Kerk-app: U kunt collectegeld ook geven via de Kerk-app. 
– QR-code: Scan de code met uw smartphone.   
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Dag Datum Activiteit Locatie Tijden (uur) 

za. 27 sept. 
Open middag  

AZC   
AZC Hoorn-west 13.00-16.00 u. 

di. 30 sept. Daniëlkring De Bron 19.30 uur 

zo.  5 okt.  

Afscheid 
Pastoor Ruud 

Visser 
Bonifaciuskerk 10.30 uur 

woe  1 okt. Spelletjesavond Zie pag. 6 19.30 uur 

zo. 12 okt. Film en High Tea De Bron 13.30 uur 

di. 14 okt. Daniëlkring De Bron 19.30 uur 

vr. 17 okt. Samen eten De Bron 18.00 uur 

di. 21 okt. Koffieochtend Driehoorne 10.00-12.00 u. 

zo. 26 okt. 
Kerkdienst over 

Daniel 
De Bron 10.00 uur 

vrij.  7 nov.  Boekenmarkt De Bron 19.00-21.00 u. 

za.  8 nov.  Boekenmarkt De Bron 9.30 - 15.00 u. 

do. 20 nov Leeskring De Bron 20.00 uur 

vr. 21 nov Samen eten De Bron 18.00 uur 
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ALGEMENE INFORMATIE WIJKGEMEENTE GOEDE BRON 

 

Contactgegevens pastores: 
- ds. Paul van Dijk, 430586, paulvandijk@goedebron.nl (m.u.v. vrijdag)  
- ds. Anne Post, 06-24780677, anne@dspost.nl 
- Kerkelijk medewerker pastoraat: Anita Prinsen 06-82048145 

anitaprinsen@goedebron.nl   
 

Voorbeden:  deze kunt u doorgeven aan ds. Paul van Dijk 
 

Online: De kerkdiensten in de Bron zijn te volgen via: Studio DeBron 

 

Contactgegevens kerkenraad:  
- Wim Debets (vz.)  wimdebets@gmail.com  06-31243338 

- Marlou Gebel (scriba) scriba@goedebron.nl 0172-416321 
 

Vertrouwenspersonen:   meldpuntvertrouwenspersoon@goedebron.nl of 
neem rechtstreeks contact op met Carla Auer of Jelle Jan de Schipper 
(contactgegevens in de kerkapp) 
 

Website wijkgemeente Goede Bron:  www.goedebron.nl 
Berichten voor de website mailen naar: webnieuws@goedebron.nl   
 
Kerkgebouwen: De Bron, Troubadourweg 2;  Driehoorne, Uranusstraat 34 
 
Kerkelijk Bureau: Troubadourweg 2, 2402 EP, Alphen aan den Rijn. 
De Bron, kamer 3, tel. 0172-475789 of 06-83590330 
e-mail:  h.oudshoorn-ridderveld@planet.nl 
Openingstijden: maandag en woensdag alleen op afspraak 
dinsdag van 10.00 uur-12.00 uur, donderdag van 9.30-12.00 uur 
Mailen kan natuurlijk altijd. 
 
Kopij voor de Zondagsbrief ontvangen we graag uiterlijk op woensdag vóór 
17:00 uur op het  mailadres: zondagsbriefgoedebron@gmail.com  Teksten 
bij voorkeur max. 230 woorden; bij evt. gebrek aan ruimte behoudt de 
redactie zich het recht voor om aangeleverde kopij in te korten. 

mailto:paulvandijk@goedebron.nl
mailto:anne@dspost.nl
mailto:anitaprinsen@goedebron.nl
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