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23 maart 2025 10.00 u. De Bron 
 
 
 
Combinatiedienst  

 

Voorganger Ds. Wim Otte  

Ambtsdragers Marlou Gebel 
Dirk Tack 
Nieske de Meij 

 

Orgel Sybren Brons  

Lector 
 
Tolk gebarentaal 

Wim Debets 
 
Lydia Vonk 

 

Collecte(s) 1e    Stichting Geldzorg 
2e    Plaatselijk Werk Pastoraat 

De kerkdiensten zijn te volgen via de link: 
https://www.youtube.com/@studio_de_goede_bron 

of op de website: https://goede-bron.protestantsekerk.net/ 
 

LET OP AANVANG DIENSTEN PER 30 MAART OM 9.30 UUR. 

 
Kerkdiensten op zondag 30 maart 2025: 
9:30 uur in De Bron: voorganger ds. Paul van Dijk. 
19:00 uur in Driehoorne: voorganger ds. Paul van Dijk

https://www.youtube.com/@studio_de_goede_bron
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BIJ DE KERKDIENST(EN) 
 

Zondagochtend 23 maart, midden in de lijdenstijd, biedt het 
liturgische rooster Lucas 13:1-14 als Evangelielezing. 
Er gebeurt veel in dit korte Bijbelgedeelte. Het begint met politieke 
vragen, gevolgd door een gelijkenis over een vijgenboom die maar 
geen vrucht wil dragen, en eindigt met een genezing op de sabbat. 
Met Jezus in de buurt is het leven zelden saai. 
Ik weet niet hoe jullie, beste lezers, dit zien, maar mij valt iets op: 
Jezus lijkt – hier en op andere momenten – nauwelijks in staat om 
zich op de sabbat gedeisd te houden. Hij prikkelt, daagt uit, tart de 
gevestigde orde. Een vrouw die al achttien jaar ziek is (dat zijn 6570 
dagen!) geneest Hij precies op de dag waarop alles stil zou moeten 
staan. Waarom niet gewoon wachten tot maandag? 
Soms heb ik moeite met Jezus. Hij provoceert, en ik begrijp niet altijd 
waarom. Maar misschien is dat juist de bedoeling. Misschien roept 
Hij ons op om te accepteren dat de Mensenzoon de wereld op zijn 
kop zet – telkens weer, tot op de dag van vandaag. 
In de dienst ontvangen we ook onze dove en slechthorende broeders 
en zusters. Er zal een tolk Nederlandse gebaren aanwezig zijn. Het is 
voor iedereen toegestaan om de psalmen en liederen te 
ondersteunen met gebaren. 
ds. Wim Ottte 
 
Symbolische schikking: 
Vandaag is het de derde zondag in de Veertigdagentijd. In de lezing 
van Lucas 13 gaat het over de gelijkenis die Jezus vertelt over de 
vijgenboom . De vijgenboom die na vele jaren nog steeds geen 
vruchten geeft. De boodschap zou kunnen zijn : hak hem dan maar 
om. Voor de mensen is dat tekortschieten. Ons gedrag moet anders! 
Om dat te versterken en zichtbaar te maken zien we een speciale tak 
maar zonder vruchten. Hij staat naast de bol en het kruis. Verder ook 
zichtbaar groen ernaast van de rododendron. God wil ons 
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oproepen geduldig te wachten, leren en tot inkeer komen, ons 
gedrag veranderen op weg naar Pasen. Leven in het Licht!. 
Lia Hulshof en Til Koen 
 

 
 

 
Schikking 2e zondag 

40-dagentijd. 

 
 
 
 

 
 

OMZIEN NAAR ELKAAR 
 

De bloemen van zondag 16 maart zijn met een 
hartelijke groet en ter bemoediging gegaan naar: 
Mevr. Marjolein van den Bogaard. 

 
Felicitatiekaart met attentie voor de kroonjarige 80-plussers: 
Afgelopen zondag lag er een kaart voor Dhr. D. Kruijt. 
Hij was 21 maart jarig. Hij heeft inmiddels de kaart en 
attentie ontvangen. 
Ook aanstaande zondag liggen er weer kaarten en doosjes chocolade. 
Vergeet u ze vooral niet te tekenen en......het is fijn als u ze ook wilt 
bezorgen. De ontvangers waarderen dit gebaar enorm.  
Kleine moeite, groot plezier.   
Gerda Siereveld 
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Op bezoek geweest bij mevrouw Aat van Hemessen en het was een 
gezellige middag, zij gaat verhuizen op 26 maart:  “Ons verpleeghuis 
is prachtig vernieuwd en ik krijg een fijn nieuw appartement in 
Verpleeghuis Leythenrode, Hoogmadeseweg 55, 2351 CP 
Leiderdorp.” 
Een hartelijke groet van mevrouw Aat van Hemessen aan de 
gemeente van Goede Bron. 
Ina Hogenes. 
 

 
 
 

 
Anna Hubertha Martha Angenent-Zevenhoven 

* 14-07-1947   † 26-02-2025 

Op 26 februari is Anna Hubertha Martha Angenent-Zevenhoven 
overleden in de leeftijd van 77 jaar. De afscheidsplechtigheid heeft 
inmiddels plaatsgevonden. Moge de Heer zich over haar ontfermen 
en met zijn liefde haar omringen. We wensen eenieder die haar 
kende veel sterkte toe en Gods nabijheid. 
Paul van Dijk 
 

Annigje Neeltje (Anneke) Molenaar-Rijm 
 * 21-12-1949   † 27-02-2025  

Op 27 februari overleed Annigje Neeltje (Anneke) Molenaar-Rijm. 
Anneke was erg gastvrij en behulpzaam voor familie en anderen. Zij 
deed veel vrijwilligerswerk. De afscheidsdienst vond 7 maart plaats. 
De crematie heeft na afloop in besloten kring plaatsgevonden.  
We wensen haar man Teun en haar kinderen en kleinkinderen veel 
sterkte toe en Gods nabijheid. 
Paul van Dijk  
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ZWO 

De kracht van Bijbelverhalen in de 
Golfstaten. In de Golfstaten werken 
miljoenen arbeidsmigranten. Zij maken 
lange werkdagen onder erbarmelijke 
omstandigheden om geld te verdienen 
voor hun familie ver weg. Veel van deze 
arbeidsmigranten zijn christen en willen 

graag meer weten over de Bijbel, maar ze kunnen zelf niet lezen. Het 
Bijbelgenootschap in de Golfstaten traint voorgangers in een 
vertelmethode waarbij Bijbelverhalen mondeling worden 
doorgegeven. Zo komen de eeuwenoude verhalen tot leven en 
krijgen ze betekenis in het leven van alledag. De Bijbel geeft moed en 
kracht. Met uw gift in de collecte van zondag 30 maart steunt u, via 
het programma ‘Zending christenen in de Golfstaten en wereldwijd’, 
met bijbels, studiematerialen en trainingen om de boodschap van 
hoop in de Bijbel door te geven. Van harte aanbevolen! 
Werkgroep ZWO 
 

ACTIVITEITEN 
 

Belijdenisgesprek. Een groep van drie jongeren komt maandelijks bij 
elkaar om te praten hoe zij vandaag kunnen geloven en wat dat met 
zich meebrengt. Ook gaan we in gesprek over hoe de Bijbel is 
ontstaan. De Bijbel was er niet ineens, maar dat kostte eeuwen. 
Ook neemt telkens een ander gemeentelid deel. Dat was een idee 
van de jongeren. De eerstkomende keer is dat Martin Wijnans. Zo 
gaan we met elkaar in gesprek. We komen 23 maart weer bij elkaar. 
Paul van Dijk 
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28 maart – ontmoetingsochtend Koffie-met-naald-en-draad. 
9.30-11.15 uur - gebouw De Bron, (zaal De Rotonde). 
Onder het genot van een kopje koffie (of thee) bezig zijn met 
naald en draad en ondertussen een gezellig praatje, 

inspiratie en ideeën. Neem je eigen werkje mee. Deelname is gratis, 
we vragen alleen een bijdrage voor koffie/thee. Jong en oud, man en 
vrouw, iedereen is welkom. Kom gezellig langs. 
Thea de Jong 

 

Braderie Taartenactie. 

We hebben al heel wat Goedebronners die een taart, cake of koeken 

gaan bakken…maar we willen meer. ☺ 

Voor het Rad van Avontuur hebben we een paar 

taartenrondes (maken we mensen heel blij mee!) en 

voor de koffie - en theedrinkers verkopen we 

taartpunten, cake en koeken (erg lekker!). 

Als u ook nog wil bakken en nog een bakblik wil, geef u 

dan op bij Ria Heemskerk via 0642897987 of via 

heemskerkria@hotmail.com 

Als u niet in de gelegenheid bent om te bakken maar wél wil 

meedoen mag u ook een taart kopen en deze bij ons brengen…of ons 

een donatie geven zodat wij de taarten extra kunnen kopen. Doet u 

(weer) mee? Afgeven op vrijdagavond 4 april vanaf 18.30 uur. Of 

zaterdagochtend 5 april vanaf 9:00 uur. 

Als u vragen hebt over dit bericht neem dan contact met Ria 

Heemskerk of met mij via mail braderiegoedebron@gmail.com 

Paul Bentvelzen 

 

 

 

 

mailto:heemskerkria@hotmail.com
mailto:braderiegoedebron@gmail.com
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Eenvoudige maaltijd in de 40-dagentijd: Samen op weg naar Pasen  

De activiteitencommissie organiseert samen met de parochiekern 
Heilige Geest dit jaar weer avonden met een spreker over een 
onderwerp waarbij een eenvoudige maaltijd wordt geserveerd 
bestaande uit soep, brood en een mandarijn. De avonden beginnen 
om 18.00 uur en eindigen om 19.30 uur en vinden plaats in De Bron.  
Woensdag 26 maart: Frits Teule komt vertellen over zijn 
vrijwilligerswerk bij Stichting Nieuwe Alphenaren. Deze stichting 
helpt  vluchtelingen (met een verblijfsvergunning) onder andere: 
• met de Nederlandse taal. 
• met kennis te maken met de Nederlandse gebruiken en gewoontes 
• met thuis te raken in Alphen aan den Rijn en Nederland. 
• door samen leuke dingen te doen. 
Aanmelden voor deze maaltijd kan tot uiterlijk maandag 24 maart. 
Tel.  0172-444917 of viamail: activiteitengoedebron@gmail.com 
De vrijwillige bijdrage zal ten goede komen aan de doelen waarover 
de sprekers komen vertellen. Wij kijken er naar uit u te ontmoeten, 
neem gerust uw vriend, vriendin, buurman of buurvrouw mee.  
Activiteitencommissie Goede Bron:  
Martin Wijnans, Ria Heemskerk, Anneke van Egdom, Rita Verheul 
Pastoraatsgroep parochiekern Heilige Geest: 
Truus Hijkoop en Erna Teule 
 
Aankondiging lezing in de Sionskerk: 

Op donderdag 27 maart komt ds. W Markus spreken 
over zijn boek ‘Engelen overal’. In dit boekje komen 
veel vragen langs die leven rondom engelen. Waarom 
werkt God via engelen? Kun je engelen zien? Waar 
komen engelen vandaan? Wat hebben engelen van 
doen met mijn levenseinde? Zomaar een paar vragen. 
We hopen u te ontmoeten in de gemeentezaal. Koffie 
en thee vanaf 19.45 u. 
 

mailto:activiteitengoedebron@gmail.com
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Huiskamergesprekken lente 2025. 

De gesprekken van deze keer hebben als thema 
“Mijn koninkrijk is niet van deze wereld” (Johannes 
18:36). Het thema ligt in het verlengde van ons 
jaarthema: “Als nieuw, leven in het licht van Gods 
koninkrijk”. Wat betekent het wanneer het 
koninkrijk van God niet van deze (onze) wereld is? 

Ook lezen we met elkaar Romeinen 12:1-21. Deze tekst roept ook 
veel vragen op. Over deze vragen gaan we samen in gesprek en 
zoeken we met elkaar naar wat ze ons te zeggen hebben. De 
huiskamergesprekken houden we weer in de vorm van een korte 
liturgie. We hopen u bij een van gesprekken te ontmoeten. 
Paul van Dijk 
 
Aanmelden huiskamergesprekken: We ontvingen al een flink aantal 
aanmeldingen om deel te nemen aan één van de 
huiskamergesprekken. Aangezien we over voldoende gastvrije 
huiskamers kunnen beschikken zijn er nog mogelijkheden om alsnog 
aan te melden. 
Dus, als u/jij er nog niet aan toe kwam: vul het aanmeldformulier (zie 
pagina 15) in en deponeer het zondag a.s. in de aanmelddoos die bij 
de ingang staat of mail het naar: zondagsbriefgoedebron@gmail.com 
Begin volgende week maken we de indeling en wordt iedereen op de 
hoogte gebracht. 
 
Werkgroep Vieren: Palmpasenstokken maken  
Voorafgaand aan de viering op Palmpasen (zondag 13 april) hopen 
we Palmpasenstokken met elkaar te maken. Vindt u het leuk om hier 
aan mee te doen met uw (klein)kinderen: opgeven kan t/m 6 april 
aanstaande bij het kerkelijk bureau. 
Stuur een email naar: kerkelijk.bureau@goedebron.nl  
 

mailto:zondagsbriefgoedebron@gmail.com
mailto:kerkelijk.bureau@goedebron.nl
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Paasbrodenactie t/m 2 april a.s. 
Tot en met woensdag 2 april kunt u bij de Stichting 
Roemenië Hunedoara paasbroden bestellen. De 
opbrengst wordt gebruikt voor diaconale hulp aan 
een groep zeer arme oudere gemeenteleden van de 

Reformatuskerk in Hunedoara. 
De prijzen zijn: 
- groot paasbrood met/zonder spijs € 15,00; 
- klein paasbrood met/zonder spijs € 8,00. 
De broden zonder spijs worden door de bakker zwaarder afgewogen. 
De paasbroden worden vanaf dinsdag 15 april bij u thuisbezorgd. Wij 
bezorgen echter niet buiten de stad Alphen aan den Rijn. 
Bestellen: De paasbroden kunnen op drie manieren worden besteld: 
- In de Adventskerk, de Bron, de Lichtkring en Maranathakerk: de 
zondagen 23 en 30 maart na de morgendienst. 
- Telefonisch t/m maandag 31 maart: bij Didy Luining, tel. (0172) 49 
43 85, of Nico van Zuijlen, tel. 06 12854349. 
- Via internet van donderdag 20 maart t/m woensdag 2 april: vul het 
bestelformulier in op de beveiligde website van de Stichting 
Roemenië Hunedoara, st-roemenie-hunedoara.protestantsekerk.net 
Deze manier heeft onze sterke voorkeur. 
Betalen: U kunt betalen door middel van een eenmalige incasso óf 
contant (graag gepast) bij aflevering. Betaling via incasso heeft de 
voorkeur. De incasso zal in eind april/begin mei worden geïnd. 
Giften: Ook giften zijn uiteraard van harte welkom. U kunt deze 
overmaken op rekeningnummer NL30 INGB 0008324408 t.n.v. 
Stichting Roemenië Hunedoara te Alphen aan de Rijn, onder 
vermelding van ‘winterhulp’. Uw gift is aftrekbaar voor de 
inkomstenbelasting (ANBI). 
Rien van Steden, voorzitter Stichting Roemenië Hunedoara 
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UIT ANDERE BRONNEN 
 

In het laatstverschenen nummer van 
KRR&G (nr. 6) staat, naast de actuele 
informatie vanuit de negen PKN kerken in 

Alphen a/d Rijn e.o., een lezenswaardig interview met de 92-jarige 
ds. Piet Baane onder de titel: “Vrees niet!”. Er wordt o.a. gerefereerd 
aan de afscheidsdienst die op 26 januari jl. plaatsvond in de Bron. 
Daarnaast een terugblik op de bijzondere loopbaan van ds. Baane 
met “37 jaar arbeid in de wijngaard” en de invloed van al het 
gebeuren tijdens en na de Tweede Wereldoorlog die hij als kind 
meemaakte. Wilt u dit nummer van KRR&G thuis ontvangen? Laat 
het ons gerust weten en het komt in de bus. 
 
Pelgrimstocht tgv. 800 jaar Zonnelied en 10 jaar Laudato Si: 

Franciscus van Assisi, stichter van de 
kloosterorde van de franciscanen of 
minderbroeders, schreef zijn Zonnelied aan 
het einde van zijn leven, vermoedelijk in de 
lente van het jaar 1225. Paus Franciscus 
heeft zich sterk door dit gebed laten 
inspireren. 

De titel van zijn belangrijkste encycliek Laudato Si waarin hij in 2015 
opriep om de schepping te beschermen in tijden van 
klimaatverandering, is een directe verwijzing naar het gebed van 
Franciscus van Assisi, die zijn coupletten begon met de woorden 
Laudato si (wees geprezen). De twee jubilea (800 jaar Zonnelied en 
tien jaar Laudato Si) zijn aanleiding voor de pelgrimstocht dwars door 
Nederland, van Fryslân naar Noord-Brabant. Het Zonneliedpad 
bestaat uit 25 etappes. Een enkeling loopt de volledige 400 kilometer 
van de tocht, die op 11 oktober eindigt in Huijbergen, Noord-Brabant. 
De meeste deelnemers wandelen een of een enkele etappe. Zie voor 
meer informatie:  
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https://www.franciscaansebeweging.nl/activiteiten/pelgrimstocht-
het-zonneliedpad. 
Ik ga de etappe lopen van Genemuiden naar IJsselmuiden op 
zaterdag 29 maart a.s.. Op een latere datum gaan we ook als 
parochie een of twee etappes meedoen. Francisca Postma is deze 
dag de begeleider. We lopen dan 19,5 km. We eindigen de dag 

met een Vesper. Heb je zin om mee te lopen, je kunt nog meerijden. 
Stuur dan een mail naar: ad.janmaat@kpnmail.nl 
Ad Janmaat  
 

VANUIT DE KERKENRAAD 

 
Kerkenraadsdag 15 maart jl.: Afgelopen zaterdag hebben we onze 
kerkenraadsdag gehouden in de zalen van de Sionskerk. Eerst was er 
tijd voor intervisie. In die tijd deelden we met elkaar wat ons energie 
geeft en wat we als ballast ervaren. En hoe verminderen we  
ballast en voeden we onze spirit, geloof en vertrouwen in God? 

Na koffie met taart gingen we aan de slag met alle dromen over onze 
wijkgemeente Goede Bron, die de afgelopen weken zijn opgehaald bij 
veel gemeenteleden na de kerkdiensten en in verschillende groepen. 
De bijdragen waren samengevat in vijf “taartpunten”. In groepjes zijn 
we deze dromen gaan bekijken. Eerst als “realist” om de dromen 
concreter te maken en vervolgens als “criticus”, om ons bewust te 
zijn dat we als gemeente niet alles kunnen aanpakken en keuzes 
moeten maken. 
Zo kwamen we per taartpunt ( bijvoorbeeld ‘vieren’) tot een 
concreter plaatje op weg naar 2030. De taartpunten gaan we verder 
uitwerken, samen met de gemeente. Daarover hoort en leest u later 
van ons. In de komende Kleurrijk zal daar ook aandacht voor zijn. 
Grote dank aan Marina Kapteijn en Monique Bergsma, die veel werk 
hebben gestoken in de voorbereiding en de dag zelf ook leidden. 

https://www.franciscaansebeweging.nl/activiteiten/pelgrimstocht-het-zonneliedpad
https://www.franciscaansebeweging.nl/activiteiten/pelgrimstocht-het-zonneliedpad
mailto:ad.janmaat@kpnmail.nl
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De lunch werd verzorgd door Ineke Tack, waarvoor ook onze dank. 
Na de lunch hebben we twee aan twee een korte wandeling gemaakt 
om nog eens door te praten over de intervisie. 
Nadat de uitkomsten van de groepjes waren uitgewisseld sloten we 
de kerkenraadsdag af met een korte viering, geleid door dominee 
Paul van Dijk, in de kerkzaal.  
Daarna konden we nog een poosje van het mooie weer gaan 
genieten! Het was een zinvolle/waardevolle dag, die ons als 
kerkenraad inspiratie heeft gegeven om met de gemeente op weg te 
gaan naar Goede Bron 2030. 
 
Goede Bron als gastkerk:  Afgelopen dinsdag mocht onze Goede 

Bron gemeente gastheer/gastvrouw zijn 
voor een vergadering van de PKN-Classis 
Zuid-Holland-Noord. Classisvergaderingen 

vinden steeds plaats in een andere kerkelijke gemeente binnen onze 
classis. Deze keer viel de eer dus te beurt aan onze Goede Bron 
gemeente en we mochten zo’n 25 classisvertegenwoordigers om 
18:45 uur verwelkomen. Allereerst was er een eenvoudige maaltijd 
met daarna een avondgebed met viering van het Heilig Avondmaal in 
de benedenzaal van de Bron. Voorganger in deze viering was de 
lutherse predikant ds. Jannet van der Spek uit Den Haag met op het 
orgel, tot onze verrassing,  ds. Leo van Rikxoort van de Adventskerk. 
Daarna volgde een interessante presentatie over de GZB  
(Gereformeerde Zendingsbond) met aansluitend een korte 
vergadering o.l.v. classispredikant  ds. Marc van Pelt.   
De vergadering werd om 22:15 uur afgesloten door “onze” Martin 
Wijnans die vanuit Goede Bron lid is van deze classis.   
Bijzonder om dit, samen met nog enkele kerkenraadsleden, mee te 
mogen maken. 
Dirk Tack en Wim Debets  
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AGENDA 
 

Dag Datum Activiteit Locatie Tijden 

za. 22 mrt 
Inleveren spullen 

Braderie 
Raadhuisstraat 

129 
9.00 – 13.00 

wo. 26 mrt 
Inleveren spullen 

Braderie 
Raadhuisstraat 

129 
13.00 -17.00 

wo. 26 mrt 
Eenvoudige maaltijd 

40-dagentijd 
De Bron 18.00 uur 

do. 27 mrt 
Lezing boek 

“Engelen overal” 
Sionskerk Vanaf 19.45 

vr. 28 mrt 
Ontmoetingsochtend 

koffie met naald en draad 

De Bron 
(rotonde) 

9.30 – 11.15 

vr. 28 mrt 
Inleveren spullen 

Braderie 
Raadhuisstraat 

129 
10.00 -17.00 

za. 29 mrt 
Inleveren spullen 

Braderie 
Raadhuisstraat 

129 
9.00 – 13.00 

za.  5 april Braderie Goede Bron De Bron 9:30-15:30 u. 

ma. 7 april Huiskamergesprekken ? divers 

di. 8 april Huiskamergesprekken ? divers 

di. 8 april Lezing A.I. De Bron 20.00 uur 

wo. 9 april Huiskamergesprekken ? divers 

zo. 13 april 
Palmpasenstokken 

maken 
De Bron 

Voor de 
dienst 

di. 15 april Koffieochtend Driehoorne 10.00 – 12.00 

ma. 19 mei 
Ontmoetingsdag 

Kerk & Israël 
De Schakel te 

Nijkerk 
10.00 – 15.00 
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COLLECTES KERKDIENSTEN 
 

-  In de collectezakjes, na de kerkdienst bij de  
   uitgang. 
 
– Collectebonnen kunt u in de collectezak doen  
   of inleveren bij het Kerkelijk Bureau.  
   Let op: De bonnen zijn te bestellen via:   
   Bankrekeningnummer: NL 60 INGB 000 0127 174  

t.n.v. CvK Prot. Gem. Alphen a/d Rijn-
Oudshoorn/Ridderveld 

met als  toevoeging: Algemeen.  
   Vermeld daarbij uw naam, adres en de soort bonnen. 
 
– Collectegeld kunt u overmaken op het hierboven vermelde 
   bankrekeningnummer:  Vermeld daarbij om welke zondag het gaat. 
 
– Kerk-app: U kunt collectegeld ook via de Kerk-app geven.  
 
– QR-code: Scan de code met uw smartphone. 
 

 

 

 

                                        
 

GIFTEN: 
Onze kerkelijke gemeente en de diaconie hebben de ANBI-status;  
uw giften kunt u in aftrek brengen bij uw inkomstenbelasting.  
Het fiscale registratienummer (RSIN) van onze kerkelijke gemeente 
(Kerkbalans, ZWO, alle andere collecten en bijdrage) is: 804349009 
en dat van de diaconie: 824133535. 
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AANMELDFORMULIER HUISKAMERGESPREKKEN: 

 

 

   Maandag  7 april:    ochtend   of middag   of  avond 

   Dinsdag   8 april:    ochtend   of middag   of  avond 

   Woensdag  9 april:    ochtend   of middag   of  avond 

 

10:30-12:00 u,      15:00 – 16:30 u         20:00 – 21:30 u. 

 

1e voorkeur:     ……………dag   … april:   ochtend / middag / avond  * 

 

2e voorkeur:    ……….……dag   … april:   ochtend / middag / avond  

   

3e voorkeur:    ……….……dag   … april :   ochtend / middag / avond  

 

* Omcirkel uw/jouw voorkeur 

 

Mijn naam:   ………………………………………………………… 

 

Mijn adres:     ……………………………………………………….. 

 

Miin telefoonnummer:   ………………………………….. 

 

Mijn mailadres:   ……………………………………………………. 

 

Hebt u vervoer nodig?  ……………………………………………… 

 

Evt. andere wensen / opmerkingen:…………………………………… 

 
Dit ingevulde formulier liefst zo spoedig mogelijk maar uiterlijk dinsdag 28 

maart  inleveren in de klaarstaande doos bij ingang van de ingang kerkzaal 

óf  in de brievenbus van het kerkelijk bureau (buitenmuur ingang Bron)  óf : 

per post naar: Kerkelijk Bureau,  Troubadourweg 2,  2402 EP  Alphen aan 

den Rijn of  via e-mail naar: zondagsbriefgoedebron@gmail.com 

 

mailto:zondagsbriefgoedebron@gmail.com
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