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9 februari 2025        10:00 uur in de Bron 

       met viering Heilig Avondmaal  

Voorganger:        ds. Paul van Dijk 

Ambtsdragers:        Wim Debets, Wilma Kranenburg 
       Kees Harteveld, Wilrieke Wildeman 

Muziek:        Mees Biesma  

Lector:        Lia Hulshof 

Collecten        1e:  Diaconie: kosten wijkwerk 
       2e : Verduurzaming 

 
De kerkdiensten zijn te volgen via de link: 
https://www.youtube.com/@studio_de_goede_bron 

of op de website: https://goede-bron.protestantsekerk.net/ 
 
 
Kerkdiensten op zondag 16 februari 2025. 
10:00 u. De Bron: Jong-van-hart dienst;  voorganger Ruth Schreuder 
19:00 u. Driehoorne:  voorganger Tineke de Jong-Kool  

https://www.youtube.com/@studio_de_goede_bron
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BIJ DE KERKDIENST(EN) 
 

Zondag 9 februari 10.00 uur dienst met Avondmaal in De Bron. 
Wat doe je als je wordt geroepen?  
De vorige zondag kwam het woord al aan de orde. Nu nog meer. We 
lezen het bekende gedeelte uit Lucas (5:1-11) waar enkele vissende 
discipelen wordt gevraagd het net over een andere boeg te gooien. 
Ze doen het…ze worden geroepen en ze beantwoorden aan hun 
roeping.  
Maar hoe gaat zoiets in z’n werk? Gaat het zo soepel als in dit 
bekende verhaal? In het Eerste Testament zijn ook veel roeping 
verhalen. Wij lezen Jesaja 6:1-8. Daar wordt Jesaja zelf geroepen. 
Bent u weleens geroepen, wanneer voelde u zich geroepen en 
waarvoor was dat? Het woord roept veel vragen op.  
Deze zondag vieren we ook met elkaar de Maaltijd van Heer.  
U bent van harte welkom! 
Paul van Dijk 
 

DE BLOEMEN 
 
De bloemen van zondag 2 februari zijn met een 
hartelijke groet en ter bemoediging gegaan naar:  
Mw. van den Bosch (Marketentster)  
 
Verjaardagskaarten en chocolade: 

Ook de komende zondag liggen er weer felicitatiekaarten 
op de tafel boven aan de trap. De namen staan op de en-
veloppen en volgende week worden die namen in de Zon-
dagsbrief gepubliceerd.  

                    Gerda Siereveld 
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Alida Klasina Tissink-Visser   * 16-11-1930   † 07-01-2025 
Op 7 januari overleed Alida Klasina Tissink-Visser in de leeftijd van 94 
jaar. Toen haar man nog leefde, bezochten zij beiden regelmatig de 
diensten in de Bron. Na zijn overlijden, woonde mw. Tissink-Visser  
jarenlang in een van de appartementen aan de Sterrenlaan, in 
Driehoorne. Haar ogen gingen steeds meer achteruit. De kerk-
diensten in Driehoorne bleef zij bezoeken tot het niet meer 
ging. Daarna woonde zij de laatste periode van haar leven in 
Verpleeghuis Oudshoorn. Ook daar ging zij nog naar de kerkdiensten. 
De afscheidsplechtigheid heeft inmiddels plaatsgevonden.  
We wensen allen die betrokken waren op het leven van Mw. Tissink-
Visser veel kracht toe en Gods nabijheid. 
 
Martinus Adrianus Stravers  * 19-09-1936   † 08-01-2025 
Op 8 januari overleed Martinus Adrianus Stravers in de leeftijd van 88 
jaar. Hij woonde met zijn vrouw in de Sterrenlaan. Hij was zorgzaam, 
behulpzaam en stond voor iedereen klaar om te helpen. Dhr. Stravers 
was al een tijd ernstig ziek en is in de hospice overleden. De crematie 
heeft inmiddels plaatsgevonden.  
We wensen allen die betrokken waren op het leven van de heer 
Stravers veel kracht toe en Gods nabijheid. 
Paul van Dijk 
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Gijsbertus (Gert) de Vries  * 01-07-1934 † 17-01-2025 
Gert werd geboren in Gorinchem en groeide op in een kerkelijk 
betrokken gereformeerd gezin. Tijdens zijn militaire diensttijd in 
Kampen leerde hij Marry zijn vrouw kennen. Samen kwamen ze in 
Alphen aan den Rijn wonen vanwege het werk dat Gert daar kon 
krijgen bij de Genie. Gert en Marry kregen drie kinderen: een dochter 
en twee zonen. Zij hadden een huwelijk van meer dan 64 jaar liefde 
en trouw. In zijn vrije tijd zong Gert bij een koor en genoot hij ervan 
om te klussen in zijn huis. Hij was een actief man, heeft altijd hard 
gewerkt en wat zijn ogen zagen konden zijn handen maken. Gert was 
een perfectionist die daardoor het nodige vroeg van zichzelf en van 
de ander.  
Voor de dankdienst voor zijn leven koos Gert woorden uit de 
Bergrede (Mattheus 5):  “Gelukkig zijn de vredestichters want zij 
zullen kinderen van God genoemd worden”. Gert verlangde naar 
vrede.  
Wij wensen zijn vrouw Marry, kinderen en kleinkinderen veel sterkte 
toe en Gods nabijheid. 
Anita Prinsen 
 

DIACONIE  
 
Ontvangen voor het verjaardagsfonds via Janny Brandstatter, wijk 
Ridderbuurt, een bedrag van  € 27,85 
Alle gevers hartelijk bedankt! 
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OMZIEN NAAR ELKAAR 
 
GEBUNDELDE SAMENWERKING.  

Het is de naam van de prachtige sculptuur die wij als 
dank van  “Goede Bron” ontvingen na afloop van mijn 
laatste “preekbeurt”  op 26 januari jl.  
Dank lieve mensen. Dank ook voor de warme woorden 
van Wim en reacties van gemeenteleden en vrienden 
na de dienst. Dank ook voor de kaarten die wij 
ontvingen. N.a.v. de "weg-symboliek” in de preek, 
schreef iemand ons: “Wij zijn de eersten niet, wij 
vormen de kopgroep van een lange stoet van mensen 
op weg door de tijd”. Inderdaad. Wat ons bindt zijn 
begrippen als openheid, respect, warmte en 
betrokkenheid en het zoeken naar een betere wereld, 
een wereld van vrede en recht, zoals door God 
bedoeld. Dat is een zoektocht, een gaan waar  
geen wegen gaan. Dat is wat Bonhoeffer in zijn cel  

bedacht toen hij kerk en christendom in het nationaal-socialisme ten 
onder zag gaan (iemand vroeg mij nog naar zijn betekenis).  De vraag 
is niet: hoe houden wij in deze wereld de kerk overeind, maar: hoe 
kunnen wij in deze ontkerstende wereld het visioen van Jesaja (in 
preek genoemd) in het dagelijks leven overeind houden. Dat verhaal 
kan alleen gehoord worden als we kijken in dezelfde richting, 
waarheen Jezus kijkt: met het oog op de armen, gevangenen ed.  
Heeft deze kerk nog toekomst ? (ook een vraag aan mij gesteld).  
Ja, durf ik te zeggen op voorwaarde dat wij als gemeente de 
vanzelfsprekendheden achter ons durven laten om echt door de 
woestijn te gaan  De tijd van de volle kerken is voorbij. Het zal meer 
een vrijwilligerskerk worden, als een minderheid in de samenleving. 
“Mensen van de weg”, die iets uitstralen in wat ze doen en ook 
nog  iets te zeggen hebben ! 



6 

 

Zondagsbrief 331                                                                           webversie 9 februari 2025 

Nogmaals dank voor jullie aandacht, mede namens Nanke. 
Ds.Piet Baane    
 

ACTIVITEITEN 
 

14 februari – Ontmoetingsochtend Koffie-met-naald-en-draad 
9.30-11.15 uur - gebouw De Bron, (zaal De Rotonde) 
Onder het genot van een kopje koffie (of thee) bezig zijn met naald 
en draad en ondertussen een gezellig praatje, inspiratie en ideeën. 
Neem je eigen werkje mee. Deelname is gratis, we vragen alleen een 
bijdrage voor koffie/thee. Jong en oud, man en vrouw, iedereen is 
welkom. Kom gezellig langs. 
Thea de Jong 
 
Koffiemorgen Driehoorne op 18 februari 2025 
U bent weer hartelijk welkom vanaf 10.00 uur in de  
serre van Driehoorne. 
In deze bijeenkomst is Pieter Verkade de spreker.  
Zijn lezing zal gaan over “Geloofwaardige gebouwen”. Hij neemt ons 
mee langs religieuze gebouwen op hun bouwkundige en esthetische 
kenmerken. Oftewel we gaan op kerkenpad onder het genot van een 
kop koffie met een koekje. 
Even praktisch: vanuit de hoofdingang loopt u naar de grote zaal en 
dan vindt u aan uw rechterhand de serre. Er wordt een bijdrage 
gevraagd van € 5,00 voor de kosten.  
Contactpersonen zijn Dick en Corrie Tempelaar, tel. 06 422 529 85  
e-mail: tempelaar.dick@gmail.com 
Voor vervoer is dat Ria Turkenburg tel. 06 136 041 67  
(uiterlijk opgeven zaterdag 18 januari). 
Met een vriendelijk groet, Nico Kruijswijk 

 
  

mailto:tempelaar.dick@gmail.com
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VANUIT DE KERKENRAAD 
 

Hoe ziet uw ideale Goede Bron in 2030 er uit? 
“Tjonge, dat is nog een eind weg. Moet ik daar nu al over nadenken?” 
Moeten niet, u krijgt de kans. Dus mis ‘m niet. Want Goede Bron 
2030 start nu, in 2025.  
Ter voorbereiding op Goede Bron 2030 gaan we graag met u het 
gesprek aan over hoe onze toekomst er dan uitziet. We dagen u uit 
om te dromen, ondanks alle uitdagingen die deze tijd met zich 
meebrengt. Na de dienst van 9 en 16 februari stellen we u twee korte 
vragen over uw dromen voor Goede Bron. Tijdens de koffie lichten 
we dit toe. Keuzes zijn de bouwstenen voor Goede Bron 2030.  
De kerkenraad buigt zich op de kerkenraadsdag van 15 maart a.s. 
over alle input die we uit de gemeente ophalen. Daarmee willen we 
vol vertrouwen gaan bouwen aan de toekomst van onze gemeente.  
Tot ziens op 9 of 16 februari! 
Monique Bergsma, ouderling 
Marina Kapteyn, ouderling communicatie 
 
 
 
Wat gebeurt er met de gedachtenissteentjes na de kerkdienst? 
Na de dienst worden de gedachtenissteentjes met aandacht naar de 
bidkapel gebracht. Daar krijgen zij een plaats in de voormalige 
doopvont van de Goede Herderkerk dat mooi een eenheid vormt met 
de oecumenische gedachtenisboom aan de muur. Het is een 
symbolisch terugkeren naar de doop. In de doopvont is van velen van 
ons het leven begonnen. Nu eindigt het ook daar, maar altijd onder 
Gods hoede en nabijheid. 
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Paul van Dijk 
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Dag  Datum Activiteit Locatie Tijden 

zo.   9 februari 
Gespreksvragen 
over toekomst  

Goede Bron 
De Bron 

Na afloop 
van de 

kerkdienst 

do. 13 februari Leeskring De Bron 20.00 uur 

vr. 14 februari 
Koffie met naald 

en draad 
De Bron 

 zaal de Rotonde 
9:30-11:15 

zo. 16 februari 
Inzameling 

Voedselbank 
De Bron 

voor en na 
de dienst 

zo. 16 februari 
Gespreksvragen 
over toekomst  

Goede Bron 
De Bron 

Na afloop 
van de 

kerkdienst 

di. 18 februari Koffieochtend Driehoorne 10.00 –12.00 

vr. 21 februari Samen eten De Bron 18.00 –19.00 
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COLLECTES KERKDIENSTEN 
 

-  In de collectezakjes, na de kerkdienst bij de  
   uitgang. 
 
– Collectebonnen kunt u in de collectezak doen  
   of inleveren bij het Kerkelijk Bureau.  
   Let op: De bonnen zijn te bestellen via:   
   Bankrekeningnummer: NL 60 INGB 000 0127 174  

t.n.v. CvK Prot. Gem. Alphen a/d Rijn-Oudshoorn/Ridderveld 

met als  toevoeging: Algemeen.  
   Vermeld daarbij uw naam, adres en de soort bonnen. 
 
– Collectegeld kunt u overmaken op het hierboven vermelde 
   bankrekeningnummer:  Vermeld daarbij om welke zondag het gaat. 
 
– Kerk-app: U kunt collectegeld ook via de Kerk-app geven.  
 
– QR-code: Scan de code met uw smartphone.  
 

 

 

 

 

 

 

 

GIFTEN: 
Onze kerkelijke gemeente en de diaconie hebben de ANBI-status;  
uw giften kunt u in aftrek brengen bij uw inkomstenbelasting.  
Het fiscale registratienummer (RSIN) van onze kerkelijke gemeente 
(Kerkbalans, ZWO, alle andere collecten en bijdrage) is: 804349009 
en dat van de diaconie: 824133535.  
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ALGEMENE INFORMATIE WIJKGEMEENTE GOEDE BRON 
 

Contactgegevens pastores: 
- ds. Paul van Dijk, 430586, paulvandijk@goedebron.nl (m.u.v. vrijdag)  
- ds. Anne Post, 06-24780677, anne@dspost.nl 
- Kerkelijk medewerker pastoraat: Anita Prinsen 06-82048145 

anitaprinsen@goedebron.nl  (t/m 6-01-2025 verlof)  
 

Voorbeden:  deze kunt u doorgeven aan ds. Paul van Dijk 
 

De kerkdiensten in de Bron zijn online te volgen via: Studio DeBron 

 

Contactgegevens kerkenraad:  
- Wim Debets (vz.)  wimdebets@gmail.com  06-31243338 

- Dirk Tack (vz)  dirktack@kpnmail.nl  06-37199811 

- Marlou Gebel (scriba) scriba@goedebron.nl 0172-416321 

 

Vertrouwenspersonen:   meldpuntvertrouwenspersoon@goedebron.nl of 
neem rechtstreeks contact op met Carla Auer of Jelle Jan de Schipper 
(contactgegevens in de kerkapp) 
 

Website wijkgemeente Goede Bron:  www.goedebron.nl 

 
Kerkgebouwen: De Bron: Troubadourweg 2 
   Driehoorne: Uranusstraat 34 
 
Kerkelijk Bureau: Troubadourweg 2, 2402 EP, Alphen aan den Rijn. 
De Bron, kamer 3, tel. 0172-475789 of 06-83590330 
e-mail:  h.oudshoorn-ridderveld@planet.nl 
Openingstijden: maandagen en woensdagen alleen op afspraak  
dinsdagen van 10:00 – 12:00 uur, donderdagen van 9:30 – 12:00 uur.  
Mailen kan natuurlijk altijd.  
 
Kopij ontvangen we graag uiterlijk op woensdag vóór 17:00 uur op het  
mailadres: zondagsbriefgoedebron@gmail.com  Teksten bij voorkeur max. 
230 woorden; bij evt. gebrek aan ruimte behoudt de redactie zich het recht 
voor om aangeleverde kopij in te korten. 

mailto:paulvandijk@goedebron.nl
mailto:anne@dspost.nl
mailto:anitaprinsen@goedebron.nl
https://www.youtube.com/channel/UCNoPMeNuK_6iEOtG6J34uDQ/featured
about:blank
about:blank
about:blank
mailto:meldpuntvertrouwenspersoon@goedebron.nl
about:blank
mailto:h.oudshoorn-ridderveld@planet.nl
mailto:zondagsbriefgoedebron@gmail.com
mailto:zondagsbriefgoedebron@gmail.com


12 

 

Zondagsbrief 331                                                                           webversie 9 februari 2025 

 
 
 
 
 


