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Zondag 5 april 
 

Pasen 

9.30 uur in De Bron 10.00 uur in Driehoorne 

Voorganger Ds. Pieter Hoekstra Ds. Paul van Dijk 

Ambtsdragers Johan Verduijn 
Martin Wijnans 

Paul Kapteyn 
Ina Hogenes 

Muziek Jaap van der Sar 
cantorij Goede Bron 
o.l.v. Anne Jet Plat 

Harmonie Arti 

Lector Martin Wijnans Paul Kapteyn 

Collecte 1e    Bloemenfonds 
2e    Pastoraat 
3e    Energie 

 
Kerkdienst(en) volgende week 12 april 2026: 
De Bron 9.30 uur, ds. Jan Hulzebosch (HA) 
 
Onze kerkdiensten in De Bron zijn te volgen via de link: 
https://www.youtube.com/@studio_de_goede_bron 

of op de website: https://goede-bron.protestantsekerk.net/  

https://www.youtube.com/@studio_de_goede_bron
https://goede-bron.protestantsekerk.net/
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DE KERKDIENST(EN) 
 

Overzicht vieringen GOEDE WEEK in De Bron 
 
Witte Donderdag, 2 april 19:30 u. dienst van Schrift en Tafel  
Voorganger: ds. Paul van Dijk 
Ambtsdragers: Marlou Gebel, Monique Bergsma; Bert Voorbij, 
Martin Wijnans. Lector Maartje Bal. Organist: Sybren Brons 
Op deze avond vieren we de instelling van het Heilig Avondmaal.  
Dit doen we aan de hand van wat er op de sedertafel ligt. Al deze 
ingrediënten hebben een betekenis. Ze wijzen naar hoop en 
bevrijding. Jezus vierde ook die maaltijd met zijn discipelen. Maar die 
tafel zal veranderen van sedertafel in de tafel van Jezus’ laatste 
avondmaal. Iedereen viere de Maaltijd van de Heer met ons mee. 
Paul van Dijk 
 
Goede Vrijdag 3 april 19.30 uur  
Oecumenische Goede Vrijdagviering rond het kruis waarin we het 
lijden en sterven van Jezus gedenken. Een meditatieve viering, 
waarin we het lijdensverhaal naar Johannes lezen: Joh. 18: 1 – 40 en 
19: 1- 37. Voorgangers zijn mw. Willeke Kempes (gebedsleider 
parochie de Heilige Thomas) en ds. Paul van Dijk.  
Ambtsdragers: Marina Kapteyn, Gisela Buitelaar 
M.m.v. Cantores parochie en Cantorij Goede Bron o.l.v. Anne Jet Plat, 
organist Sybren Brons. 
 
Stille Zaterdag Wake op 4 april v.a. 6.30 uur 
Aan het eind van de Veertigdagentijd is er ook dit jaar weer een wake 
op de Stille Zaterdag. In deze wake sluiten we aan bij het thema van  
deze Veertigdagentijd: “Kijk! Door Jezus’ ogen” 
We bezinnen ons deze morgen op de manier waarop Jezus naar 
mensen keek in allerlei situaties en verbinden dat met hoe mensen in  
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deze tijd Hem daarin proberen na te volgen. Op deze 
zaterdagmorgen is iedereen welkom om aan te sluiten, binnen te 
komen op de tijd die hem / haar past. Een mooie gelegenheid om je 
voor te bereiden op het Paasfeest dat we gaan vieren. 
Voor de vroege vogels: Om 6.30 uur verzamelen we bij de Bron, 
waarna we om 6.45 uur naar de Zegerplas wandelen om daar de 
zonsopgang mee te maken. Daar hebben we ons eerste bezinnings-
moment. Rond 7.45 uur zijn we terug in de Bron, waar een klein 
ontbijt klaar staat. Vanaf 8.30 vindt er ieder uur een bezinningsmo-
ment plaats, gevolgd door ontmoeting, creatief bezig zijn en met 
elkaar in gesprek gaan. Om 12.00 uur is de afsluiting. 
 

8.30 uur: Jezus kijkt naar zijn leerlingen 
9.30 uur: Jezus kijkt naar Petrus 

10.30 uur: Jezus kijkt naar de weg van het kruis 
11.30 uur: Jezus kijkt naar Maria en Johannes 

12.00 uur: Afsluiting met een lied 
 

Praktisch: U kunt de hele morgen binnenlopen. De deur van de 
benedenzaal bij de grote kaars staat open. Als u meewandelt naar de 
Zegerplas, laat het ons dan even weten, dan zorgen wij voor het 
ontbijt. U kunt zich aanmelden bij fam.plompen@planet.nl of bij 
monique.bergsma@kpnmail.nl  
 
Paaszaterdag 4 april 19.30 uur 
Voorganger ds. Paul van Dijk.   Ambtsdragers: Wim Debets, Kees 
Harteveld.   Lector: Wim Debets.    Organist: Sybren Brons 
Op de avond van Stille Zaterdag wordt de nieuwe Paaskaars binnen 
gedragen. De kaarsjes worden daarna aan het Paaslicht aangestoken: 
Het Licht van Christus stoot ons aan. Er is de doopgedachtenis. 
Kortom, we vieren dat de Heer leeft en wij met Hem. Het graf is leeg. 
Hij gaat ons voor.  Paul van Dijk 
 

mailto:fam.plompen@planet.nl
mailto:monique.bergsma@kpnmail.nl
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Symbolische bloemschikking in de Stille Week 
Op Witte Donderdag zien we in de viering de schikking van de 
voetwassing door Jezus gesymboliseerd. Er staat water en er ligt een 
witte linnen doek. Ook witte viooltjes als symbool voor nederigheid 
en onschuld, teken ook van zachtmoedigheid. 
Op Goede Vrijdag staan er rode anemonen. De bloedrode kleur 
verwijst naar de bloeddruppels van Jezus toen Hij aan het kruis hing. 
Verder gebogen doorntakken als teken van de pijnlijke stekels in de 
doornenkroon.  
Op Stille Zaterdag zien we in de schikking een verwijzing naar de 
balseming en het neerleggen van Jezus in het graf. Het intense 
verdriet van de vrouwen die bij de kruisiging aanwezig waren. Een 
enkele bloesemtak is daarvan ook weer een teken. Een beweging 
naar een nieuw begin. We mogen samen vooruit! 

Een bijzondere feestelijke schikking 
met veel bloeiende lentebloemen 
zien we met vooral de veelkleurige, 
vrolijke narcissen. 
Uitbundig om het zo samen te 
kunnen gaan vieren!  
“De Heer is waarlijk opgestaan!” 
PASEN! PAASFEEST! 
 
Lia Hulshof en Til Koen 
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PAASVIERINGEN 5 APRIL IN DE BRON EN DRIEHOORNE 
 
 
Paasviering om 9.30 uur in de Bron. 
 “Een ontmoeting die alles verandert”  
In de vroege stilte van de tuin klinkt een naam: ‘Maria’.  
Als eerste getuige ontmoet Maria van Magdala de opgestane Heer – 
het wordt een intiem en diep persoonlijk moment, waarvan wij 
getuige mogen zijn in het Evangelie volgens Johannes 20:1-18. 
Tegelijk klinkt elders het rumoer van Exodus 14:9-14: strijd, angst en 
bevrijding. Het klinkt griezelig actueel voor onze tijd. Twee werelden 
– en toch één Pasen. Juist in onze tijd verlangen we naar die stille 
ontmoeting die raakt, geneest en hoop geeft. Kom en vier mee – om 
geraakt en verheugd, dankbaar de kerk weer uit te gaan. 
ds. Pieter Hoekstra 
 
 

Paasviering om 10.00 uur in Driehoorne in de GROTE zaal. 

We vieren dat de Heer is opgestaan uit de dood. Het is altijd weer 
een mooi moment wanneer de duisternis is overwonnen door het 
Licht van Christus. Ook in deze dienst zal ARTI ons weer begeleiden.  
De pastoraatsmedewerkers zullen u ontvangen en de gastvrouw zijn. 
Mensen van buiten, die deze dienst willen bijwonen, worden bij de 
hoofdingang begroet. Na de dienst drinken we gezamenlijk koffie of 
thee. Weest allen welkom om dit mooie feest met elkaar te vieren. 
Wij rekenen op een gezegende dienst met elkaar. 
Paul van Dijk en namens de pastoraatsgroep, Berry Wijnans 
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Terugblik Paasviering ouderen. 

Afgelopen dinsdag waren er weer 
veel ouderen bij de Paasviering. 
De tafeltjes waren goed gevuld en 
men raakte al snel met elkaar aan 
de praat. Het was een prettige 
drukte. Ondertussen waren 
diverse dames bezig met het 
regelen van koffie en thee. Zo 
rond 10.45 uur begon de viering. 

Deze had als thema, ‘uit de doeken doen’. En dan blijkt dat er veel te 
vertellen is over het uit de doeken doen. Zowel bij geboorte als bij 
het graf en opstanding van Jezus lees je tussen de regels door over 
doeken. Na de viering gingen we langzaam over tot de broodmaaltijd. 
Er viel te kiezen uit twee soorten soep en er waren broodjes, zelfs 
paasstol. Kortom, het was een fijne ochtend en middag. Onze 
hartelijke dank gaat uit naar de dames van de pastorale werkgroep 
en de muzikale begeleiding van Mees Biesma op het orgel. Het was 
een zeer geslaagde Paasviering! 
ds. Paul van Dijk 
 

OMZIEN NAAR ELKAAR 
 
 
 
 
 
De bloemen van afgelopen zondag 29 maart werden met een harte-
lijke groet en ter bemoediging bezorgd bij dhr. Kuik (Morielje) 
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Bericht van overlijden: 
Op 22 maart jl. is overleden dhr. Jacobus (Jaap) den Heijer in 
de leeftijd van 95 jaar. De afscheidsdienst vond plaats op 
dinsdag 31 maart in de aula van de Oosterbegraafplaats.  
De gedachtenis zal gehouden worden in de kerkdienst van 12 

april a.s. in de Bron. We wensen zijn partner Marlène Bennanon, haar 
kinderen en allen die betrokken waren bij het leven van Jaap den 
Heijer sterkte en de nabijheid van de Eeuwige. 
 

ACTIVITEITEN 
 
Uitnodiging: Vieren, kan het ook anders? 
Maandag 13 april 2026, 20.00 uur, De Bron 
Heb je weleens gedacht: “Ik zou best mijn ideeën eens willen delen 
over geloven en vieren” en “Bij vieren hoort ‘feestelijk’. Hoe feestelijk 
kunnen we het geloof vieren?” Dan is deze avond voor jou!  
Samen ontdekken hoe we vierend naar 2030 gaan.  Vieren is een van 
de kernactiviteiten van onze wijkgemeente Goede Bron. Maar wat 
betekent vieren voor jou persoonlijk? Welke vormen spreken je aan, 
welke mis je, en waar verlang je naar? 
Vanuit die vragen willen we ruimte maken voor nieuwe, frisse 
ideeën. Voor vormen die misschien nog niet bestaan. Voor spelen, 
leren en experimenteren. Voor manieren van vieren die passen bij 
wie wij als gemeente willen zijn of willen worden. 
Dat is belangrijk, want vieren is meer dan wat er in de reguliere 
zondagse kerkdienst gebeurt. Het gaat om geloof beleven, delen en 
vieren — op manieren die raken en verbinden.  
Op maandag 13 april is er een avond rond het thema “Vieren, kan het 
ook anders?” We gaan met elkaar in gesprek, luisteren naar wat er 
leeft onder de aanwezige gemeenteleden — of ze nu heel  
betrokken zijn of juist wat meer op afstand staan. Een avond om te 
dromen, te delen en samen te bouwen aan de toekomst van Goede 
Bron. Ook jij bent van harte welkom! 
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Goed om te weten: 
Locatie: De Bron, Troubadourweg 2, Tijd: 20.00 – 21.30 uur 
Aanmelden is niet verplicht, maar wel fijn. Dat kan per mail aan 
marinakapteyn@gmail.com  of monique.bergsma@kpnmail.nl 
Zien we je op 13 april? We kijken ernaar uit om samen te ontdekken 
hoe we als gemeente nóg betekenisvoller, feestelijker en 
toekomstbestendiger kunnen gaan vieren. 
Monique Bergsma en Marina Kapteyn, Goede Bron 2030 
 
Uitnodiging vrijwilligersbijeenkomst  op 18 april a.s.  
Beste Bronners,  
Vorige week troffen jullie in de Zondagsbrief ook al een oproep aan 
om je op te geven, dat is al ruimhartig gedaan. Ruim 70 mensen 
hebben zich al opgegeven. Daar zijn we uiteraard heeel blij mee!! 
Toch is het nog niet te laat om u alsnog op te geven ook al is de 
datum van 1 april al gepasseerd. Dus pak de pen of stuur een mail 
maar ook aanmelden via de kerkapp is ook nog mogelijk. Stel niet uit 
tot morgen wat vandaag al kan. We rekenen op nog meer drukte en 
gezelligheid. Alvast bedankt. 
Programma  
Vanaf 16.00 uur is het inloop en het programma start om 16.30 u.  
Na kennismaking en onderling contact is er vanaf 17.30 u een heerlijk 
buffet. Dat zal ongeveer tot 19.00 u. duren. Daarna is er ruimte voor 
een gezellig keuzeprogramma. Er kan worden gezongen, wie weet 
kunt u mee doen aan een quiz en zijn we verder aan het nadenken 
over andere programma onderdelen. Heeft u nog een leuk idee wat 
de gezelligheid ten goede komt, laat het ons weten dan maken we 
daar wellicht ruimte voor. Na de koffie / thee is er dan rond de klok 
van 20.30 uur een afsluitend moment.  
Aanmelding kan via het aanmeldingsformulier op laatste pagina van 
deze Zondagsbrief.  
Namens de kartrekkers:  Paul Kapteyn en Piet Visch. 
 

mailto:marinakapteyn@gmail.com
mailto:monique.bergsma@kpnmail.nl
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Op zaterdag 9 mei  2026 
 

De activiteitencommissie Goede Bron   organiseert samen met  
Anja, Juul en Letty Noomen op zaterdag 9 mei a.s. deze activiteit.  
Nog even een uitleg: bij Running Dinner bereiden de deelnemers een 
voor-, hoofd- of nagerecht. Dit gerecht wordt samen met 4 of 5 
disgenoten bij je thuis gegeten. Daarnaast ga je zelf ook 2 gangen bij 
mede-Goede Bronners eten. De disgenoten wisselen bij ieder 
gerecht. We starten in de Bron met een gezamenlijk drankje. Daar 
ontvangt iedereen twee enveloppen met de adressen waar je – 
naast je eigen adres- wordt verwacht. We houden het spannend; na 
het nuttigen van het voorgerecht wordt pas de enveloppe geopend, 
daarin staat op welk adres je het hoofdgerecht krijgt voorgezet. Na 
het hoofdgerecht volgt dezelfde procedure voor het nagerecht. Het 
lijkt ingewikkeld, maar de ervaring leert ons dat het prima werkt. 
Iedere deelnemer krijgt ongeveer één week van tevoren te horen of 
er bij jou thuis een voor-, hoofd- of nagerecht gegeten wordt, 
hoeveel personen er bij je komen eten en of er dieetbeperkingen 
zijn.’ Bij het Running Dinner, gaat het om het ontmoeten van elkaar 
in een andere setting dan dat we elkaar in de kerk ontmoeten. Het 
eten hoeft geen culinair hoogstandje te zijn..... het ontmoeten is het 
belangrijkste. Aan het eind van de avond verzamelen we weer met 
z'n allen in de Bron om even na te praten en desgewenst nog 
een drankje te nuttigen.  
Als je alleen bent en graag wilt meedoen, maar er wel een beetje 
tegenop ziet om alles alleen te moeten regelen, kan je ook een duo 
vormen met een vriend(in). Je kan dan samen boodschappen doen, 
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samen een gerecht bereiden en onderling bepalen in wiens huis er 
gegeten wordt. Ook komen er trio’s voor; je hoeft dan niets zelf te 
doen, maar haakt aan bij een duo dat wel kookt. Wij kunnen dat voor 
je regelen, dus meld je gerust aan. Denkt u, dat lijkt me wel wat (en 
als u een vorige keer hebt meegedaan dan weet je al dat het leuk is), 
dan kan je je aanmelden door middel van de aanmeldstrook op de 
laatste pagina van deze Zondagsbrief uiterlijk t/m zondag 18 april. De 
strook kan je in de pan doen die bij de uitgang van de kerkzaal op een 
tafel staat. Aanmelding kan ook via e-mail van Anja Noomen, 
anjanoomen@casema.nl  
De activiteitencommissie, Anneke van Egdom, Ria Heemskerk, Rita 
Verheul en Martin Wijnans 
 
 

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS 
 
Onlangs mochten we als College van Kerkrentmeesters een deel van 
de erfenis ontvangen van een overleden gemeentelid. Met elkaar 
hebben we nagedacht over het besteden van het geld. Zelf had ze 
daar geen specifieke richting aan gegeven. Toen we er met elkaar 
over aan het nadenken waren kwamen we tot de conclusie dat de 
"Maaltijden op vrijdag" een goede besteding zou zijn van dit geld. 
Mensen die we later spraken konden zich hier prima in vinden. Ze 
zou daar vast aan hebben deelgenomen is onze inschatting.  
Het leek ons goed dat met u te delen. Geld gaat niet altijd op de 
"grote hoop" maar kan ook op een specifieke manier besteed 
worden. Fijn dat de groeiende belangstelling van de maaltijden op 
vrijdag op deze wijze kan worden ondersteund.  
Met vriendelijke groet,  
Paul Kapteyn penningmeester, namens het CvK  
 
 
 

mailto:anjanoomen@casema.nl
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Stroopwafelactie van WorldServants 
De jongeren die actief deelnemen aan de WorldServants komen, na 
het stamppottenbuffet, met een volgende actie om geld in te 
zamelen voor hun hulp in diverse landen. Deze keer gaat het om de 
stroopwafelactie. Zie de poster hieronder. 
Voor degenen die geen kans zien om bestelde stroopwafels op te 
halen bij de Adventskerk: u kunt uw bestelling ook plaatsen via: 
Linde de Boer: lindedeboer@gmail.com  
Zij zorgt er dan voor dat uw bestelling bij u thuis wordt afgeleverd. 
Doet u/ doe jij mee? 
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COLLECTES KERKDIENSTEN 
 
 

-  In de collectezakjes, na de kerkdienst bij de uitgang. 
 
– Collectebonnen kunt u in de collectezak doen of 
   inleveren bij het Kerkelijk Bureau. 
   Let op: De bonnen zijn te bestellen via: 
   Bankrekeningnummer: NL 60 INGB 000 0127 174  

t.n.v. CvK Prot. Gem. Alphen a/d Rijn-
Oudshoorn/Ridderveld met als  toevoeging: Algemeen.  

   Vermeld daarbij uw naam, adres en de soort bonnen. 
 
– Collectegeld kunt u overmaken op het hierboven 
   vermelde bankrekeningnummer: Vermeld daarbij  
    om welke zondag het gaat. 
 
– Kerk-app: U kunt collectegeld ook geven via de kerkapp. 
 
– QR-code: Scan de code met uw smartphone. 
 
Onze kerkelijke gemeente en de diaconie hebben de ANBI-status;  uw 
giften kunt u in aftrek brengen bij uw aangifte inkomstenbelasting. 
Het fiscale registratienummer (RSIN) van onze kerkelijke gemeente 
(Kerkbalans, alle andere collecten en bijdragen) is: 804349009  
en dat van de Diaconie en ZWO: 824133535. 
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Dag Datum Activiteit Locatie Tijden 

do. 2 april 
Witte Donderdag 
met sederuitleg 
en viering H.A.   

De Bron 19.30 uur 

vr. 3 april 
Goede Vrijdag 
Oecum. viering  

De Bron 19.30 uur 

za. 4 april Paaswake Starten bij de Bron   6.30 uur 

za. 4 april 
Stille Zaterdag 

Viering 
De Bron 19.30 uur  

zo. 5 april  Paasviering De Bron    9.30 uur 

zo. 5 april  Paasviering Driehoorne 10.00 uur 

ma. 13 april 
“Vieren, kan het 
ook anders?” 

De Bron 20.00-21.30 u. 

za. 18 apr. Vrijwilligersdag De Bron 16.00-20.30 u. 

di. 21 april Koffiemorgen Millennium 10.00 uur 

za. 9 mei Running dinner Diverse adressen  

do. 11 juni Joris Linssen Theater Castellum 20.15-21.45 u. 
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ALGEMENE INFORMATIE WIJKGEMEENTE GOEDE BRON 
 

Contactgegevens pastores: 
- ds. Paul van Dijk, 430586,  paulvandijk@goedebron.nl  (m.u.v. 
vrijdag)  
- ds. Pieter Hoekstra, 06-83459081,  pieter.hoekstra@goedebron.nl  
- ds. Anne Post 
- Kerkelijk werker pastoraat: Anita Prinsen 06-82048145  

anitaprinsen@goedebron.nl  
Voorbeden:  deze kunt u doorgeven aan ds. Paul van Dijk 
Online: De kerkdiensten in de Bron zijn te volgen via Studio DeBron  
Contactgegevens kerkenraad:  
- Wim Debets (vz.)  wimdebets@gmail.com  06-31243338 
- Marlou Gebel (scriba)  scriba@goedebron.nl  0172-416321 
Vertrouwenspersonen: 
meldpuntvertrouwenspersoon@goedebron.nl   of neem rechtstreeks 
contact op met Carla Auer of Jelle Jan de Schipper (contactgegevens 
in de kerk app) 
Website wijkgemeente Goede Bron:  www.goedebron.nl  
Berichten voor de website mailen naar:  webnieuws@goedebron.nl  
Kerkgebouwen: De Bron, Troubadourweg 2 
                              Driehoorne, Uranusstraat 34 
Kerkelijk Bureau: Troubadourweg 2, 2402 EP, Alphen aan den Rijn. 
De Bron, kamer 3, tel. 0172-475789 of 06-83590330 
e-mail:  h.oudshoorn-ridderveld@planet.nl  
Openingstijden: maandag en woensdag alleen op afspraak, dinsdag 
van 10.00 uur-12.00 uur, donderdag van 9.30-12.00 uur. Mailen kan 
natuurlijk altijd.  
Kopij voor de Zondagsbrief ontvangen we graag uiterlijk op 
woensdag vóór 17:00 uur op het mailadres:  
zondagsbriefgoedebron@gmail.com  Teksten bij voorkeur max. 230 
woorden; bij evt. gebrek aan ruimte behoudt de redactie zich het 
recht voor om aangeleverde kopij in te korten.  

mailto:paulvandijk@goedebron.nl
mailto:pieter.hoekstra@goedebron.nl
mailto:anitaprinsen@goedebron.nl
https://www.youtube.com/channel/UCNoPMeNuK_6iEOtG6J34uDQ/featured
about:blank
mailto:scriba@goedebron.nl
mailto:meldpuntvertrouwenspersoon@goedebron.nl
http://www.goedebron.nl/
mailto:webnieuws@goedebron.nl
mailto:h.oudshoorn-ridderveld@planet.nl
mailto:zondagsbriefgoedebron@gmail.com
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Aanmelding VRIJWILLIGERSBIJEENKOMST GOEDE BRON 
Zaterdag 18 april 16.00 – 21.00 uur. 

Zie verdere info op pagina 8 van deze Zondagsbrief.  
Aanmelden via de strook hieronder of deze info per mail sturen.  
Z.s.m. inleveren bij of opsturen naar: :  
Piet Visch, Engelenburg 36, e-mail: pietvisch@hotmail.com of  
Paul Kapteyn, Tsarenhof  61, e-mail: paulkapteyn59@gmail.com  
 

Antwoordstrook: 
O  Ja ik kom naar de vrijwilligersbijeenkomst op 
               zaterdag 18 april met ….. (aantal personen/ alleen) 
O  Graag hier de naam/namen invullen: 
 …………………………………………………………………………………….. 
O  Dieetwensen / verzoeken om rekening mee te houden? 
 …………………………………………………………………………………….. 
 

✄……..✄….….✄…….✄…….✄…….✄……..✄…….✄……..✄ 

 
Aanmelding deelname RUNNING DINNER 

(zie de informatie op pagina 9 van deze Zondagsbrief) 
0   Ja, ik doe mee met Running Dinner  (aanmelden uiterlijk 18 april) 
0   Naam/namen : .....…..................................................................….. 
 
0   Adres............................................................................………………… 
0  Tel. nr. waarop je op zaterdag 9 mei te bereiken bent: ………………… 
0  E-mailadres:  ………………………………………………………………………….. 
 
0  Dieet: .......................................................................................... 
 
De strook kan je in de pan doen die bij de uitgang van de kerkzaal op 

een tafel staat. Aanmelding kan ook via e-mail van Anja Noomen, 
anjanoomen@casema.nl 

mailto:pietvisch@hotmail.com
mailto:paulkapteyn59@gmail.com
mailto:anjanoomen@casema.nl

