Je Bent Niet Alleen

Je wordt gezien.
Je pijn wordt gezien.
Je verdriet wordt gezien.

Je bent niet alleen.

Er is lemand die van je houdt zoals geen een.

Die je kent zoals je bent.

Die jou al voor je geboorte

met Zijn Liefde

doorkliefde

Want voordat jij geboren werd, kende Hij je al bij je naam.

Je gelooft dit misschien niet.

Je denkt: van die Bijbel in het venster "Wat ligt daar nou weer voor rotzooi bij het raam:"?
Maar stel je voor...

Dat het echt waar is.

Dat lemand jou kent, door en door,

En je liefdevol bij je naam noemt.

Zou dat niet heerlijk zijn? Niet fijn?
God houdt van iedereen.
Dus jij bent niet alleen.

Maar misschien geloof jij niet.
Misschien zoek jij geen God,

maar wel een beetje rust in je hoofd.
Een beetje licht in je dag.

Een beetje zachtheid in je bestaan.

Dan zeg ik dit:

Ook jij wordt gezien.

Ook jouw pijn mag er zijn.
Ook jouw verhaal doet ertoe.
En ook jij...

...bent niet alleen.
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